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VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Jozef Van Steenberghe

weduwnaar van Mevrouw Hermenie D'HAENENS

echtgenoot van Mevrouw Paula D'HOKER

Geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 19 decem-

ber 1907 en plots overleden te Erwetegem op

20 september 1988, gezalfd met het H. Oliesel.
Lid van de Oud-Strijdersbond.

Wat aanvankelijk geen al te grote zorgen baar
de, liep voor Jozet uit op een plots heengaan.
Hier wordt nogmaals bewaarheid wat in de H.
Schritt staat, dat we noch dag noch uur ken-
nen, met de waarschuwing steeds bereid te zijn

Zijn naastbestaanden verliezen in hem iemand
die aan familiebanden gehecht was. Deze levens-
ingesteldheid zal hem de tegenslagen in zijn
leven nog harder hebben doen aanvoelen.

Zoals bij elk overlijden, kunnen wij gelovigen,

ook nu het hoofd opgericht houden in dit ver-
driet. Zoals elk mens is ook Jozef tot het leven
geroepen om eenmaal God eeuwig te loven in
de Hemel. Voor hem is die tijd nu gekomen.

Het meest zinvolle dat we voor deze dierbare
overledene nog kunnen doen is in een oprecht
gebed zijn intrede in de Hemel afsmeken bij
onze almachtige en barmhartige God.

Mevrouw Paula D'HOKER

Mevrouw Willy VAN STEENBERGHE(})-BUYSE
Francine

Yvan en Maria VAN STEENBERGHE-VERNIERS

Roland en Annie DE CROO-VAN STEENBERGHE

Kurt VAN STEENBERGHE en verlootde Ann VAN
MELKEBEKE

Geert VAN STEENBERGHE

llse DE CROO

Jozet D'HOKER

De families VAN STEENBERGHE, D'HOKER,

D'HAENENS, CLAERBOUDT, HENDRICKX en
GEMEEN.

danken U voor de blijken van deelneming in hun
rouw,




