Aandenken aan

DE HEER
Rudy VAN STEENBERGHE

Echtgenoot van Mevrouw
Myriam De Vuyst.

Geboren te Zottegem op 24 januari 1962
en overleden te Zottegem op 30 april 1994.

Myriam De Vuyst, zijn echtgenote.
Valére en Madeleine Van Steenberghe-Van Hee,
zijn ouders.
Achiel en Denise De Vuyst-Bettesone,
zijn schoonouders.
Marie-Claire Van Steenberghe, Kristof, Kurt
Ivan en Maria-Paule Spitaels-Van Steenberghe, Kenneth
Patrick en Myranda De Vuyst-Maginet, Wendy
Marnic en Karien Valepijn-De Vuyst, Cliff, Kelly
Dirk en Rita De Spiegeleer-De Vuyst
Mario en Sonia Imschoot-De Vuyst
Dirk en Krista De Vos-De Vuyst, Sam, Maarten
Gunther De Vuyst en Els,
zijn zusters, schoonbroers, schoonzusters,
neven en nichten.
De families Van Steenberghe-De Vuyst, Van Hee, Bette-
sone.

Totaal onverwacht heeft Rudy op die zonnige
zaterdagnamiddag definitief een punt gezet achter
zijn langdurige lijdensweg. Zijn aanslepende ziek-
te was voor hem, ondanks de steun van zijn echt-
genote, familie en vrienden, ondraaglijk geworden.

In het werkhuis heeft het geratel van machines
plaats gemaakt voor een trieste stilte. Toch blijven
talrijke mooie herinneringen achter. Bij elkeen van
ons thuis hangt of staat wel iets dat die herinnerin-
gen blijvend houdt. Niet in het minst zijn eigen
thuis, zijn levenswerk, geduldig en artistiek opge-
bouwd, zal ons immer aan hem laten terugdenken.
Het wacht nu op andere handen die het, in zijn
gedachtengang, zullen voltooien. We zijn het hem
allen te meer verschuldig. Een voorbeeld van
behulpzaamheid was hij !

Zijn vriendelijke uitleg, waarmee hij ieder van
ons tewoord stond, en zijn steun zullen we missen,
maar vergeten zullen we hem nooit.

Laten we tevreden zijn met de eenvoudige
dingen van het leven. Zoals ook Rudy met de
xleine dingen tevreden was!

Mario.
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Laat nu je lieve handen rusten,

ze hebben al genoeg gedaan.

Ze droegen 's levens lasten en lusten
en brachten altijd vreugde aan.




