Al moet ik door de engten gaan

waar mij de dood zal drijven,

als God mij leidt, kan ik de tijd
van duisternis verdragen,

ik zal Zijn Licht zien dagen (Ps. 813)
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MEVROUW

Astrid VAN STEENBRUGGE

echtgenote van de Heer
André ANNO

geboren te Gent op 17 september 1935 en over-
leden te Oudenaarde op 13 april 1984, gesterkt
door de H. Sakramenten der zieken.

Lid van K.AV.

De parochiegemeenschap heeft meegeleefd met
deze familie die nu in rouw is. Men heeft gebe-
den, gestreden, altijd maar gehoopt dat het niet
zou aebeuren. En nu zijn we verrast door haar
nog zo vroeg heengaan. Tot Jezus bidden wij nu
dat Hij Astrid moge opnemen in Zijn eeuwige
Heerlijkheid.

In deze passietijd, waarin we het lijden van
Jezus als gelovige mensen gedenken, willen wij
even terugdenken aan de kruisweg die Astrid
gegaan is. Ze was een dappere vrouw, gedienstig
en vol toewijding. Ze hield van de mensen en
de mensen hielden van haar. Zij leefde gelukkig
met haar man en hoopte nog lange jaren te
mogen samenzijn. Maar Astrid werd ziek en zij
diende opgenomen te worden. Niemand had dur-
ven denken dat zij maandenlang in een hospitaal
zou moeten verblijven. Vanop haar ziekbed heeft
zij een lijdensweg gekend. Maar voorbeeldig
heeft zij het lijden gedragen, nooit opstandig,

vol hoop op betere dagen en steeds met een
blij gelaat uitte ze haar dankbaarheid tegenover
de vele mensen die haar kwamen bezoeken. We
zullen echter niet kunnen achterhalen wat er
omging in het gemoed van Astrid, toen zij (toen
alle bezoek weg was) alleen achterbleef met
haar lijden en onmacht. Maar lemand was toch
steeds bij haar en dat was Jezus. Hij heeft
ondervonden wat lijden betekende toen hij zijn
kruis gedragen heeft en juist daarom wil Hij
steeds mensen helpen die in nood zijn. Dat heeft
Astrid geweten, want steeds nam ze haar toe-
vlucht tot Hem. Hij zou voor haar de grote steun
en kracht zijn.

Beste echtgenoot, ook voor u was het een kruis-
weg machteloos te staan tegenover het lijden
van uw vrouw. Op onze trouwdag hebben wij
elkaar trouw beloofd in goede en kwade dagen,
in ziekte en gezondheid, ik dank u voor die
trouw. Dank voor uw liefde en voor de vele
bezoeken, want als gij een ogenblikje vrij waart,
zijt ge me komen opzoeken. Laat ons één blijven
in het gebed.

Mijn familie, geburen en kennissen, dank voor
de vele attenties en uw medeleven. Vergeet

~me ook nu niet en bidt voor mij.

Wees Schepper, met uw volk begaan
in" deze tijd van rouwen.

Zie neer op onze hoogste nood,
behoed ons voor verderf en dood

en schenk ons uw erbarmen. (Ps. 351)

André ANNO, haar echtgenoot ;
De families VAN STEENBRUGGE, ANNO,
HEIRBAUT, HOOGSTOEL en GEVAERT,
danken voor uw kristelijke deelneming.
Namis op 23 april 1984 om 19.30 uur.

Rouwdienst D'Hondt  Druk. Van Herzele, Oud.
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