Uw'rijk kome, Uw wil geschiede
op aarde als in de hemel.

t

Gedenk in uw gebed
de Heer

Hubert Joannes
VAN STEENHUYSE

Echtgenoot van Mevrouw
Cenise BAUTERS

Geboren te Nederbrakel op 1 oktober 1922 en
plots overleden in de Sint Elisabeth kliniek te
Zottegem op 3 augustus 1992, gesterkt door de
ziekenzalving in extremis.

De families VAN STEENHUYSE,
BAUTERS, ROELANDT en SAELENS

danken voor uw deelneming
en uw gebed,

Rouwcentrum De Schepper - Van Cromphout-
straat 21-23 - Wetteren - Tel. 091-69.13.09

Fax 091-68.02.51

Aan alles op aarde komt een einde.
Wees waakzaam want het einde komt
onverwacht. Dan zullen de slechten
gaan In de eeuwige straf en de recht-
vaardigen in het eeuwige leven.

Mat, 25,46
" Nader mijn God, bij U, U naderbij,
zi) ook de weg daartoe een kruis voor
mij,
wat ook mijn toekomst zij, U nader,
U naderbij!,,
De levensweg van een christen mens
is niets anders dan een tocht naar de
eeuwigheid, of persoonlijker en beter
uitgedrukt, de terugkeer naar het va-
derhuis, bij de vader in de hemel,
Het plotse heengaan van Hubert grijpt
ons aan, hij was een vreedzaam en
gelukkig mens.
Hi] deed niemand te kort en leed mee
met de zieken en lijJdenden.
Het huiselijk geluk wordt zwaar be-
proefd: Heer, geef kracht en sterkte
aan wie alleen achterblijft.
Goede familieleden, vrienden en ken-
nissen, vaartwel! Heb dank voor uw
genegenheid en help elkander.
Heer, geef hem de eeuwige rust!
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