« Niemand leeft voor zichzelf
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God,
onze Heer, aan Hem behoren we toe. »

L3

Gedenk in uw gebed de ziel van de
Heer
Eduard, Frans Van Steenhuyze
Weduwnaar van Marie - Renildis Roelandt
Geboren te Gent cp 27 januari 1892 en
godvruchtig overleden te Brakel op 17 de-
cember 1976 in het Rustoord de Najaarszon
Gesterkt door de H.H. Sacramenten.
Lid van de Oudstrijders en Vuurkruiser
1914 - 1918.

Heer,

wij danken u voor deze mens,

die van ons is heengegaan.

Hij was ons zo nabij en dierbaar.

Geef dat hij mag blijven verder leven bij U,
het begin en het einde.

Laat hem verder leven in onze gedachten
en in onze gevoelens.

Geef dat zijn afsterven ons niet verbittert,
maar maak dat het ons helpt nog meer te
geloven in U.

Laat uw vrede leven in ons hart.

Heer, dit afscheid valt ons zwaar, maar uw
heilige wil gaat vcor onze menselijke be-
trachtingen.

Beste familieleden en vrienden,
Loof en zegen mijn Heer.

Breng Hem uw dank

en hoge eer

in diepe nederigheid.

Ik ben u allen dankbaar.

Eens ontmoeten we mekaar opnieuw
maar dan in Gods warme eeuwige Liefde.

De families Van Steenhuyze, Roelandt, Van
Wijmeersch, Van Twembeke en Thy-
sebaert,

danken U voor de gebeden en
deelneming in hun diepe rouw.

De Beiaard




