Heer God, die immer komen zult
in dood en mensennood gehuld,
geef dat wij U vandaag verstaan
troostend elkander in uw naam.
(Liturgisch lied)

T

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Anna
VAN STEERTHEM

Weduwe van de Heer
Cyriel VAN TURTELBOOM

Geboren te Sint-Maria-Lierde op 16 mei 1898

en godvruchtig overleden op 3 april 1974, in

de St.-Franciscuskliniek te Brakel, voorzien

van de H.H. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.
Moeders zouden niet mogen sterven. Moeders
zouden de eeuwige jeugd moeten bezitien.
Zij moesten hun bezorgdheid, hun onrust en
hun onvermoeibare inzet in een blijvende
sereniteit steeds kunnen voortzetten, als een
voortdurende bescherming voor hun kinderen
en al hun nakomelingen. Maar op deze we-
reld is niets van blijvende aard. Alles en allen
gaan voorbij en ook moeders moeten sterven.
Deze moeder heeft haar brood niet in ledig-
heid gegeten. Ze heeft werkelijk het eeuwige
leven «haar hemel » verdiend. Toen zij als
vrouw achterbleef met twee kinderen, heeft
zij zich geen moeite gespaard om haar iwee
jongens een edele en waardige opvoeding te
geven.

Kranig en moedig is ze altijd door het leven
gegaan. Het is dan ook moeilijk afstand te

doen van iemand, die met heel haar wezen
vasthield aan het leven en zolang een plaats
in ons midden heeft gehad.

Het is niet voldoende ons in berusting neer
te leggen bij het onontkoombaar feit, dat
iemand ons ontnomen wordt. Ons geloof
vraagt van ons, met het einde van moeder
voor ogen, nog meer zin te hechten aan het
leven zoals God het geeft en neemt.

Daarom willen wij bidden : Heer onze God,
in Uw handen bevelen wij moeder aan die
ons zo dierbaar is.

Wij geloven dat allen die in Christus zijn ge-
storven, ook in Christus zullen leven. Daarom
zijn wij niet zonder hoop.

Wij danken U voor alles wat Gij aan moeder
hebt gegeven, voor al het goede in haar, dat
ook voor ons een zegen is geweest.

Wij herkennen daarin uw liefde tot ons en
de genade van de gemeenschap der heiligen.
Verhoor, Heer, ons gebed : open Uw para-
dijs voor uw dienares en laat ons die achter-
blijven elkaar tot steun zijn door het geioof
in uw woord : «ook wij die in leven zijn
zullen eens Christus tegemoet gaan om voor
altijd samen te zijn bij de Heer».

Lieve moeder, staan wij nu in leegte en ge-
mis en zijn wij bedroefd om uw heengaan,
wij geloven dat ge de eeuwige vreugde hebt
bereikt, en wij hopen u daar eens te ont-
moeten.

Lieve kinderen en kleinkinderen, uw verdriet
en smart is begrijpelijk ; maar denk eraan
het leven gaat verder en inspireer u aan miin
voorbeeld. Zo blijft mijn gedachtenis in ere
en kunnen wij elkaar eens vrij ontmoeten in
het eecuwige leven.
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danken U voor de blifken van kristelijke
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