Aanvaard dit offer, Heer !

Wij bidden vandaag voor

MEVROUW
Margriet VAN STEERTHEM

echtgenote van de Heer

Georges ROELS

geboren te St.-Maria-Lierde, op 9 juni 1902
en godvruchtig overleden te Zottegem, in
de Dr. Coffaertskliniek, op 5 februari 1983,
gesterkt door de zalving der zieken.

Voor de blijken van medeleven danken U

De Heer Georges Roels, haar echtgenoot,
De Heer en Mevrouw Raphaél Roels-Henau,
haar kinderen,
De Heer en Mevrouw Hugo Roels-Matthijs,
haar kleinkinderen,
De families :
VAN STEERTHEM, ROELS,
VAN DEN SPIECEL en VAN DEN BERGHE.
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In een gezegende leeftijd is moeder over-
leden. Lang hebben we haar onder ons mogen
bewaren. Des te meer hebben we haar leren
waarderen en liefhebben.

Moeder was een eenvoudige vrouw. Haar
wijsheid had ze verworven uit het leven van
elke dag. Trouw heeft ze steeds haar gezin
verzorgd, onopvallend maar met grote toe-
wijding, vele jaren lang ! Ze is blij geweest
en dankbaar wanneer het haar en de haren
goed ging, ze heeft diep geleden in minder
goede dagen, die ook zij heeft gekend. Nooit
is ze opstandig geweest ! Haar onbegrensd
geloof heeft niet gewankeld. Ze leefde in
volle overgave aan de Heer. Hoe dikwijls
heeft ze niet gebeden : « Het is Gods wil ! ».
Op Hem heeft ze steeds vertrouwd.

Ons heeft ze een voorbeeld gegeven om
naar te leven : trouw blijven aan die waarden
die men als kind van zijn moeder heeft ge-
leerd. Zo waren haar laatste woorden die ze
gesproken heeft een gebed : « Jezus, Maria,
Jozef, sta mij bij!».

Moeder, wij zijn u dankbaar met vader,
voor het vele dat wij van u hebben ont-
vangen. Uw liefde en zorg voor vader, uw
kinderen en kleinkinderen kende geen gren-
zen. Wees nu onze voorspreekster bij Hem
die gij zo trouw zijt gebleven.

Gij allen, haar vrienden, in het bijzonder
gij die haar hebt bezocht in haar laatste
levensdagen, danken wij in haar naam. Bidt
voor haar, want dat was haar vurigste wens.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust !




