« Ik ben de Verrijzenis en het Leven ».
(Joh. 11-24)

UITNODIGING TOT GEBED
voor Mevrouw

Marie, Eudoxie Van Steerthem
echtgenote van de Heer
Frans VAN DAMME,

geboren te St.-Maria-Lierde op 8 februari 1897
en godvruchtig overleden in de kliniek
St.-Elisabeth te Zottegem op 17 april 1976,
nadat zij het sakrament der zieken en de
Pauselijke Zegen had ontvangen.

« Ons leven gaat voorbij als het spoor van
een wolk ». Dit «voorbijgaan » kan echter
niet het doel van een mensenleven zijn. Wie
poogt een leven te leiden met als voorbeeld
Christus, belandt in een leven dat onsterfe-
lijk is en van blijvende vreugde. Heeft Chris-
tus over zichzelf niet gezegd : « lk ben de
Verrijzenis en het Leven »

Niettegenstaande haar jarenlang verblijf in
het ziekenhuis en het lijden dat die tijd
haar deel werd, verlangde deze vrouw toch
nog wat te mogen leven en uiteindelijk nog
eens naar huis te mogen terugkeren. Wenend
zag ze meermaals tegen de lijdensberg op,
maar vond tenslotte haar troost en kracht
terug in het gebed : «lk bid toch zoveel ».

Dierbare echtgenote en beste moeder, wij

hebben uw

lijden meegeleefd en
ons pijn dat
stonden. Heb dank voor

het deed

we er onmachtig tegenover

ons tijdens uw leven hebt gedaan.

« Heer, wij

vrouw tot echtgenote en moeder

alles wat gij voor
danken U omdat Gij ons deze
hebt gege-

ven. Strek Uw handen genadig uit naar deze
mens die na volbrachte arbeid naar

komt. Ontvang haar

U toe-
in barmhartigheid want

zij is Uw kind en Gij zijt haar Vader tot
in eeuwigheid. Amen.

De families VAN STEERTHEM, VAN DAMME,

VAN DER SPIEGELEN, VAN OYCKE,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos.

De Vleeschouwer-Hoste,

Brakel




