DANKBAAR AANDENKEN AAN

De Heer

René VAN STEERTHEM

echtgenoot van Mevrouw Paula HAEGEMAN.
Geboren te Sint-Maria-Lierde
op 24 februari 1923 en overleden
in het U.Z. te Gent op 6 september 1994.
Gesterkt door de HH. Sakramenten van de zieken.

Paula HAEGEMAN, zijn echtgenote,
Eddy & Monique VAN STEERTHEM - MENSCHAERT,
zijn kinderen,

de families VAN STEERTHEM, HAEGEMAN,
vAN RO, DE GEETER

danken u voor uw aanwezigheid en uw medeleven. -

Namis : vrijdag 7 oktober 1994 om 19 uur in de
parochiekerk.
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René, man van vrede, man van leven en geven.

Werken was een lust, kinderen schalks en vrolijk
groeten was een levensgunst.

Geliefd was je, in de straat, op het werk en in
huis.

Jij die vroom was, zocht noch roem, noch eer.
Het verborgene was je dierbaar en open was je
welgezindheid.

Kinderen en kleinkinderen waren je een troost en
een levensverkwikking : je leefde mee met al hun
doen en laten. Je was hun beschermende kracht,
samen met jouw vrouw Paula, die jou een leven
lang, minzaam en attentievol heeft bijgestaan.

Toen de ziekte kwam, beloofde men jou een
spoedig herstel. Maar de genezing bleef uit. Nie-
mand had enig verweer.

Je bent van ons weggegaan zo bescheiden als je
leefde. Een veelzeggende blik, een sober woord
dat echter onvergetelijk nablijft bij allen die jou
danken om de vrienschap die van jou, een leven
lang, is uitgegaan.

September brengt de regen en herfst de mist. De
bloemen en tuintjes die jij zo verwende, treuren
om de man die hen zo heeft verzorgd.

En wij, wij blijven van je houden en vertellen
alle goeds dat jij voor ons belangeloos hebt
gedaan.

Jouw hartelijk leven blijft levenwekkend in ons na.

Jij, die zo graag en hoopvol leefde, wij zullen je
missen, René.







