.i.

Met een vroom en dankbaar gebed
gedenken wij

mevrouw

Zoé VAN STRIJTHEM

weduwe van de heer
Frans Martens

geboren te Deftinge op 20 juni 1903 en god-
vruchtig overleden te Geraardsbergen op 5
september 1981, gesterkt door de HH. Sakra-
menten der zieken.

Rustend hoofdonderwijzeres

Lid van de bond van het H. Hart

Lid van de bond der gepensioneerden
Lid van de K.V.L.V. Vrouwengilde

Dankbaar, Zoé, om wat gij ons hebt nagelaten
als bouwstenen voor ons eigen leven :

uw beeld :

,» U altijd wederzien en in de geest bewaren :
ogen vol goedheid, haren eeuwig -wit,
biddende handen, zalvende stem en gebaren,
over de dood ons onvervreembaar bezit.”

uw gebed :

,, Luister, Heer, naar U roept mijn hart,
luister, Heer, en ontferm U ;

mijn zielsverlangen is Uw glorie en roem
o luister, Heer, en antwoord nu.” (Antillenlied)

uw verbondenheid met de mensen :

,,» Want gij zijt mij en ik ben u gebleven,
moeder der mensen in God onscheidbaar één,
om als één liefde voor Zijn rijk te leven,
éénzelfde pijler en éénzelfde steen.”

uw droom en uw geloof :
,» Wij hebben nog moeilijke dagen voor de
boeg maar ach, ik geef er niet om,
want ik ben boven op de berg geweest,
en ik heb in de verte gekeken en het beloofde
land gezien ; wellicht zal ik het niet samen
met u binnengaan, maar ik wilde u vandaag
verzekeren dat wij als één familie het land
zullen bereiken.
Daarom ben ik gelukkig vandaag, ik vrees
geen mens: mijn ogen hebben de glorie
gezien van God, die komt.”

Martin Luther King

uw afscheid :

,» Gij hebt mij lief, Gij draagt mijn leven
door de dood naar het nieuwe huis.

Nu vallen de laatste grenzen open,

mijn Heer en mijn God, nu kom ik thuis.”
Zoé, geacht familielid, vriendin en mede-
parochiaan, wij danken God om u, wij danken
u om God.

De families danken.

Uitg. Miserez, Deftinge




