Mijn taak is af, mijn werk volbracht
Mijn levensavond neigt ten nacht
Ik zal met blij verlangen

Mijn loon uit Godes hand ontvangen.

t
BID VOOR DE ZIEL VAN
de Heer

Albert VAN ONGEVALLE

echtgenoot van Mevr. Jeanne Herremans

geboren te Nederboelare de 8 maart

1892 en overleden te Geraardsbergen de

12 maart 1963, gesterkt door de Troost-

middelen onzer Moeder de H. Kerk
en de Pauselijke Zegen.

De duurbare overledene was een
vootreffelijk kristen die zijn God ge-
trouw heeft gediend en daarvoor ook
door Hem in genade zal ontvangen
worden. Hij beminde zijn evenmens en
hij heeft zich ingespannen voor het
geestelijk en tijdelijk welzijn van zijn
gezin. Werkelijk, hij heeft oogst inge-
haald hier beneden en hier-oven.

Het leed, de ziekte, de dood docn ons
ondervinden hoe alles vergankelijk en
onbestendig is en leren ons tevcns be-
slist hoe de ziel en haar zaligheid onze
bijzondere zorg moet wekken. Bij de
dood immers zijn de enige overblijven-

de vruchten van dit leven, de goede
werken en de ware liefde tot God en
de evenmens.

Duurbare echtgenote, ge zijt goed
geweest voor mij en hcbt noch moeite
noch tijd gespaard om voor mij te zor-
gcn, de Heer vergelde het UL

Beste kinderen, eert moeder al de
dagen van uw leven, leeft als kristen-
mens en bidt vocr mij.

Familielcden en vrienden, schenkt
mij een goed gebed.

H. Jozef, patroon der stervenden, bid
voor ons.

M:vrouw Albert Van Ongevalle-Her-
remans,

De Heer en Mevrouw André Van On-
gevalle-De Veirman en kinderen
Patricia en Johan,

De Heer en Mevrouw Alfons Van
Pollaert-Van Ongevalle en kinde-
ren Mireille en Hilde,

Mejuffer Marie-Louise Van Ongevalle,

De families Van Ongevalle, Herremans,
Van Liefferinge, Van den Hove en
Carion

danken U voor de blijken van
deelneming.




