Je leven is voor altijd anders
als je vader niet meer tastbaar
in je leven is.

Niet meer tastbaar,
maar wel voelbaar
in de herinneringen
die je aan hem hebt.

Soms doen die herinneringen pijn,
omdat je hem mist.

Soms doen die herinneringen je goed,
omdat je weet dat hij van je hield.
Soms zijn die herinneringen

een hand op je schouder

en helpen ze je om je leven

zo zinvol mogelijk

te leven.

Je levenis
voor altijd
anders geworden.

Een uniek mens ...
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Zo tedere schade als de bloemen vrezen
Van zachten regen in de maand van mei,
Zo koel en teder heeft uw sterven mij

Schade gedaan, die nimmer zal genezen

J.W.F Werumeus Buning







