't Is. stil geworden in huis
nu jij er niet meer bent
doch... je hart blijft bij ons
alles spreekt over jou.

I

AANDENKEN AAN

Madeleine VAN OORTEGEM

echtgenote van André FOUQUET.

Geboren te Elst op 16 december 1926 en
overleden te Oudenaarde op
30 augustus 1985.

De families
VAN OORTEGEM, FOUQUET,
VAN DE MERGEL, MINNAERT,

danken U voor de blijken
van deelneming.

Haar haren waren blond, haar ogen grijs

ze kon zo opgewekt, zo warm en eerlijk zijn
en wat ze zei was zo eenvoudig en zo wijs
wel duizendmaal heb ik gedacht, zo is het fijn

Zij was een tuin vol geurige jasmijn
een bron, een zon, een maan

zij sprak van eerlijk zijn

van recht door 't leven gaan

Zo kunnen bomen in het landschap staan
in volle rust en helemaal compleet

zo is ze ook die avond heengegaan

en nooit vergeet ik wat zij deed

Of dacht je dat alle wijsheid die zij vergaarde
haar liefde of haar droefenis

ligt begraven onder d'aarde

en dat daar niets van over is

Begrafenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




