Zo oud en moe van 't harde leven
verwachtte zij het Kerstekind

om haar de rust en vree te geven
die niemand hier op aarde vindt.

T
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Germaine Vanopbroecke
echtgenote van de Heer
Gilbert REYNAERT

geboren te Ronse op 1 oktober 1903
en er overleden op 22 december 1975,
gesterkt door de H. Sakramenten.

De donkere dagen voor Kerstdag waren ook voor
haar een tijd van wachten op de komst van de Heer.
Ze leek zo gelaten en bereid.

Er is zoveel verschil in het leven van de mensen.
Daar zijn er die door de natuur rijk bedeeld, al
zingend oud worden. Anderen sukkelen hun leven
lang en moeten hun bestaan op wankele schouders
dragen.

Ook voor Germaine was het leven geen pad van
rozen. Maar iedereen die haar benaderde zag toch
hoe ze zonder klagen en welgezind door het leven
ging. Nu is ze heengegaan, zacht en stil in volledige
overgave aan de Heer, bewust hier haar taak te heb-
ben volbracht. Kerstdag zal ze vieren bij de Heer.
Ook vroeger, zoveel jaren geleden waren de eerste
genoden bij de kribbe de eenvoudigen. Nog immer
blijft voor de zoekende mens het Kind van Bethle-
hem de zekerste troost en de veiligste vrede.

Dierbare echtgenoot, dank u voor de goede zor-
gen waarmee gij mij tijdens mijn lange ziekte hebt
omringd.

Mijn goede kinderen en kleinkinderen, vergeet
uw moeder en grootmoeder niet, bidt voor mij, ik
bid voor u.

Heer Gilbert REYNAERT,

Hr en Mw Léon DUQUESNE-REYNAERT,
Hr en Mw Paul REYNAERT-CRUCKE,

Hr en Mw Robert REYNAERT-SPIERS,

Hr en Mw André REYNAERT-DESCHRIJVER,

Mejuffer Catherine REYNAERT,
Heer Dominique REYNAERT,

De families
VANOPBROECKE-VANDENHOEKE
en REYNAERT-VANDENHENDE,

danken U van harte voor uw gebeden
en blijken van kristelijke deelname in
hun rouw.

*
trés touchés des marques de sympathie

que vous leur avez témoignées, vous
expriment leurs sincéres remerciements.

Begrafenisonderneming : Firma J. Aelvoet, Ronse.




