"Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.
(Uit de uitvaartliturgie).

TER ZALIGE NAGEDACHTENIS VAN DE HEER

Jozef VAN OUDENHOVE

Echtgenoot van Mevrouw Elisa DE ROECK

Geboren te Steenhuize-Wijnhuize op 31 januari
1906 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Brakel,
St. Franciscuskliniek op 20 maart 1981, gesterkt
door de H.H. Sakramenten.

Oud-burg van S huize
Vereremerkt met de erkentelijkheidsmedaille,
overhandigd door Koningin Wilhelmina der
Nederlanden.

Lid van Kerk en Wereld.

Jozef is steeds een sociaal voelend mens geweest.
Wat er zich afspeelde in de gemeente of parochie,
op sport of cultureel gebied, in het sociale leven
of verenigingsleven, Jozef was in de fleur van zijn
leven er steeds bij, niet alleen als toeschouwer
maar om zich daadwerkelijk in te zetten. Als ge-
wezen burgemeester wist hij zijn talenten ten
dienste te stellen voor het welzijn van de bevol-
king, steeds met stille toewijding en behulpzaam-
heid. Hij was een graaggeziene figuur door heel
wat mensen gewaardeerd om zijn schrandere geest
en verdienstelijke inzet.

Ziijn grootste liefde en zorg ging op de eerste
plaats naar zijn gezin. Zijn dierbare echtgenote en
geliefde kinderen en kleinkinderen lagen hem nauw
ter harte. Voor hen was niets te veel. Hij wou hen
een schone toekomst verzekeren. Daarvoor heeft hij
hard gewerkt. Maar alles wat hij deed, deed hij
met liefde. We kunnen alleen maar berusten en ge-
loven en hopen dat hij zijn loon niet zal ontgaan
bij de Heer. Biddend nemen we dan ook afscheid

van een ingoed mens.

Dierbare Elisa, gij weet wat wij voor elkaar be-
tekencen. Niet zozeer wat wij doen, maar hoe wij
het doen, is waardevol in de ogen van God. Dank
u voor uw goede vriendschap en toegewijde zor-
gen, vooral tijdens de laatste weken van ziekte.
God zegene en beware u.

Beste kinderen en kleinkinderen, uw gebed zal
een aanbeveling zijn bij de Heer. Blijf goed voor
mekaar en voor moeder zoals wij dat steeds be-
tracht hebben. En ook aan u mijn welgemeende
dank. Mijn leven was het uwe - het uwe was het
mijne.

Beste familieleden en vrienden van heel de pa-
rochiegemeenschap, bewaart steeds de geest van
samenhorigheid onder mekaar. Alleen die geest
mﬂakt het leven schoon. Dank U voor uw vriend-
schap.

Wij bidden U, Heer, dat Gij uw trouwe dienaar
opneemt in uw paradijs.

Namis : vrijdag 10 april te 19u30.

Uw gebed voor de dierbare overledene was ons
een zoete troost, Uw deelneming een ware steun
in deze diepe smart.

Hiervoor danken U :
Mevrouw Jozef Van Oudenhove-De Roeck,

Heer en Mevrouw Alfons Van Oudenhove-Van Den
Noortgate,

Heer en Mevrouw Jozef Schoutteten-Van Oudenhove,

Heer en Mevrouw Jules Van Oudenhove-Van
Ongevalle,

Heer en Mevrouw Gaston Van Oudenhove-Baeyens,

De families VAN OUDENHOVE, DE ROECK,
BORREMAN en DE VLEESCHOUWER.

Uitg. M. Galle, Tolstraat, Steenhuize
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