In Gods liefde ligt mijn eeuwig geluk.
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BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Maria Bertha
VAN OUDENHOVE

weduwe van de Heer
FELIX DE VULDER

geboren te Voorde op 9 december
1900 en godvruchtig overleden te
Appelterre op 12 mei 1973, gesterkt
door de Genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk.

Lid van de Kristelijke Bond der
Gepensioneerden.

Zij was een goede en trouwe echtgenote, die
het leven van haar man en kinderen steeds
met vreugde vervulde.

Zij heeft gewaakt over haar huisgezin en haar
kinderen ; werklust gepaard met gebed en
onderdanigheid aan de Heer. Rechtschapen
van inborst, was zij eenvoudig en zonder hoog-
moed bezield.

De Heer, die het leven wenst van de ziel, en
waar geen dood meer is, noch vergankelijk-
heid, zal haar opnemen in zijn hemelse goed-
heid en eeuwig geluk.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, ik dank
U voor uw genegenheid, hulp en troost. Laten
wij langs het gebed in Kristus verenigd blij-
ven.

Dierbare zuster, schoonzusters en familieleden,
vaartwel. Bij de Heer vinden wij elkander
terug. Bidt allen voor mij.

De families Van Oudenhove,
De Quick, De Vulder en De Quick

danken u van harte voor de blijken van
innige deelneming in hun rouw en ge-
beden.

Druk. Van Der Bracht A., Voorde.




