“ Zo wij geloven dat Jezus gestorven is en verrezen,
dan geloven wij ook, dat God ben, die in Jezus ontslie-
pen, zal terugvoeren met Hem.” (1 Tess. 4, 14)
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GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL

van Heer

JULES VAN OVERBEKE

weduwnaar van Mevrouw
AUGUSTA VAN SEYMORTIER

geboren te Ruien,de 9 maart, 1884 en godvruchtig
in de Heer ontslapen te Ronse,de 21 april, 1962
voorzien van de H. H. Sacramenten.
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Een onverdroten werkzaamheid was zeker het meest
opvallend kenmerk van de dierbare overledene. Hij wist
dat arbeid en zorgzaamheid de onmisbare voorwaarden
zijn om in de wereld vooruit te komen.Hij heeft zijn
zaak behartigd en er onophoudend voor geijverd. Hij
nam er maar afscheid van als hij die aan even vlijtige
handen kon toevertrouwen.

Nu genoot hij sedert enkele jaren van een welverdien~
de rust en de liefdevolle zorgen van zijn kinderen. Hij
was gelukkig om de vele blijken van oprechte genegen-
heid en vond troost en opbeuring in het gebed.

Was hij moedig geweest bij het werk, hij was nu even
geduldig en gelaten in zijn ziekte.Hij kloeg nooit en
was altijd tevreden en dankbaar voor elke bewezen
dienst.

De Heer heeft hem opgeroepen voor het eeuwig Paas-
feest,om een nog heerlijker woning te betrekken in
het hemels Paradijs.

Druk. G. Van Maelsaeke-Thooft, Wijnstr., 79

Geliefde Kinderen en Kleinkinderen, ik dank u allen
voor uw goedheid en uw zorgen. Gedenkt mij in uw ge-
beden en blijft uw tijdelijk en eeuwig geluk zoeken in
het trouw vervullen van uw levenstaak,in het kwijten
van uw plichten tegenover uw Heer en God.

Beminde Familieleden en goede Vrienden,weest mij in
uw gebed indachtig.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Heer en Mevrouw Albert DEN HAENE-VAN OVER-~
BEKE,

De familién VAN OVERBEKE-VERWEE en VAN
SEYMORTIER-REYNTJENS

diep getroffen door de blijken van deelneming
betuigd bij bhet overlijden van de Heer Jules
VAN OVERBEKE bieden U bhiermede bun
oprechte dank aan.




