.x.

DANKBARE HERINNERING AAN
MEVROUW

MARIE ZOE VAN OYCKE

weduwe van de Heer
RICHARD D’HOSE

Geboren te St.-Martens-Lierde op 27 juni 1903
en godvruchtig overleden in het A.Z. St-Elisabeth
te Zottegem op 17 maart 1994,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van N.S.B.
Lid van de bond der gepensioneerden.

De families VAN OYCKE, D'HOSE,
DIERICKX en DE BRAKELEER,

danken U voor de blijken van medeleven
en uw gebed.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - €& (055) 42 26 41
Alg. rouw: J. Van Den Driessche - 054/412850

91 gezegende jaren
wat jij met ons
en wij met jou
de mooie kanten van het leven
je eigen zorgen ook
en vader die stierf in 1967
jij die ja zei
als het leven vroeg
het is een heel verhaal

moeder van principes
die wist wat je deed
je blik je gebaar
je vermanende vinger
de betrouwbaarheid
waarmee je sprak
altijd een dankjewel
als wij je begrepen
wij vergeten niet

Zoéeken voor buren en vrienden
je zei prachtig je gedacht
je kon ingetogen zwijgen
je verzuchtingen van liefde
je volharden in dagen van gemis
de lieve vrede die je bracht
je goedheid die beklijfde
de weemoed bij je afscheid
is je onsterfelijk geheim

als een zon die 's avonds
en 's morgens als een dageraad
bewaren kinderen voor hun kinderen
je sterven en je leven

p—



