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Twee maand nadat moéder ten hemel
ging is vader haar gevolgd.
DE HEER
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Hier eindigt een leven van offer; een leven
van eenvoudig en diep geloof. Doorheen het wel
en wee van het leven, bewaarde hij steeds een
gelaten betrouwen op Gods Voorzienigheid. Hij
heeft het harde zwoegersleven gekend en het
ook moedig aanvaard om de welstand van zijn
familie te verbeteren. Ook als de tijd voor een
rechtmatige rust was gekomen en vooral toen
ziekte hem tot stiller leven dwong, wilde hij
zich nog graag dienstbaar maken. Het geloof
van zijn kinderjaren gaf hem de kracht om
bewust alles te aanvaarden en zich voor te
bereiden op de grote reis... naar de eeuwigheid.
Moge hij verder leven in zijn kinderen, klein-
kinderen en achterkleinkinderen, in hun hart en
in hun levensdurf. Moge hij nu eeuwig leven
bij de Heer.

Hier begint immers voor hem een nieuw leven.
Dit afsterven is geen dood, geen einde, doch
een verandering van woonplaats, een verhuizing
van het wankele, miserievolle leven naar het
betere, het schonere, het leven zonder begren-
zing. Een leven van vreugde en geluk samen
met zijn geliefde echtgenote die hem twee
maand geleden is voorgegaan. De Heer zal hem
belonen voor dat offervaardig leven en hij die
met Christus het kruis droeg tot het einde toe,
zal met Christus worden opgenomen in de
heerlijkheid.

Mijn beste kinderen en kleinkinderen, ik dank u
van harte voor de goede zorgen en kommervolle
toewijding om uw liefde die een beetje zon
hebben gebracht in mijn lijden. Tot het eind van
mijn leven hebt gij mijn dagen aangenaam ge-
maakt. Samen met moeder zal ik nu van uit de
hemel over u blijven waken. Eenmaal wordt ons
levenswerk voortgezet en bekroond met een
eeuwig weerzien.

Vaartwel ook gij mijn goede vrienden en leden
van de bond der gepensioneerden. Dank voor uw
vriendschap en blijven wij elkaar getrouw in
regelmatig gebed.

Uw blijken van deelneming schonken ons veel
troost en uw gebed was een kostbare hulp voor
onze geliefde overledene.
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