Zalig en heilvolle eeuwigheid bij deze jaar-
wisseling.

Tot vroom aandenken aan de ziel van
DE HEER

PROSPER VAN OYCKE

Geboren te St-Martens-Lierde, op 9 februari
1908 en godvruchtig overleden in het Aka-
demisch Ziekenhuis te Gent, op 1 januari
1975, gesterkt door de HH. Sakramenten
der zieken en de Pauselijke zegen.

De familie VAN OYCKE,
De familie DE BRAEKELEER,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. De Vos, St-Martens-Lierde

Eenvoudig, vriendelijk en dienstvaardig
voor iedereen... mogen wij zonder twijfel
zeggen van Prosper. Daardoor verworf hij
vele vrienden en was zijn familie hem zeer
dankbaar ivooral dan tijdens zijn maan-
denlange ziekte.

Kon hij nu zelf niet meer zorgen voor de
netheid van zijn geliefde woning ; kon hij
nu niet ‘meer voor zichzelf instaan, hij
mocht nu vanop zijn ziekbed de dankbare
erkentelijkheid ondervinden van familie en
buren die nu als vanzelf een handje kwa-
men toesteken.

Midden de harde pijnen bewaardde hij
nog altijd de opgewekte glimlach voor de
helpende handen en hoopte stellig op een
zo niet spoedige, dan toch zekere genezing.
Daarvoor ging hij altijd met het grootste
vertrouwen naar de beste geneeskundige
hulp, al kostte het verlaten van zijn thuis
hem veel.

Duurbare familieleden en vrienden alle-
maal, terwijl gij met veel moed en ver-
trouwen het nieuwe jaar begint wordt ik
geroepen om _de tijd met de eeuwigheid te
verwisselen. Ik ga met gerust gemoed naar
onze Hemelse Vader, naar ons Vader en
ons Moeder, van wie wij geleerd hebben
spontaan iedereen te helpen.

Ik heb daar altijd veel deugd aan gehad;
ik heb daarvan een deugddoend antwoord
gekregen van ieder van U tijdens mijn
ziekte. Mocht de Heer het U vergelden zo-
als ik hoop daardoor onder zijn uitverko-
renen te worden geteld. Mag Ik U dan als
laatste wens vragen daarvoor te bidden
wanneer gij met mij gaat naar mijn laat-
ste rustplaats. Het ga U allemaal goed ge-
durende het nieuwe jaar en bidt voor mij :
« Ten paradijze geleiden hem de engelen ».

H. Barbara, patrones van de mijnwer-
kers, ik stel mijn vertrouwen op U,




