De dood is beter dan een bitter leven, en de eeuwige
rust beter dan een aanhoudende kwijning.

celi ' 30; 17,

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

René Van Oyecke

echtgenoot van Mevronw

Esther Vanpevenage Een milde troost waren ons Uw blijken
van kristelijke deelneming bij het af-

bo te Ste Maria-Lierde, den 9 September 1898
R e i sterven van Hem die ons zoo dierbaar

en overleden te Everbeek Ste Marie 20 Januan [948
was.
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Daarvoor danken wij U innig,

De ongemakken en kwellingen zijn>r ziekte heeft hij met
geduld verdragen, indachtiy zijnde dat, indien, wij met
Jezus lijden , wij ook met Hem zullen verheerlijkt worden

Rom. 8, 17

De mensch weet niets van zijn leven, noch van het
einde van zijn leven : hij wordt aangegrepen door een De familien OYCKE en VANPEVENAGE.

dag van ramp, die plotseling overkomt, en door de dood
die onverwacht verschijnt. Eccl. 9, 12 i

Vaartwel, geliefde echtgenoote. op u zie ik neer van
ginder boven met liefde en dankbaarheid voor al uw
geduld en toewijding. Beminde moeder, broeder en
bloedverwanten tot weerziens in den hemel : gedenkt
u mijner in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

7 j.en7.

Druk. Depessemier Everbeek




