De dood der rechtvaardigen is kostbaar in de
ogen des Heren. Ps.. 117
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Bidt voor de ziel van

MIJNHEER

Polydoor VAN PETEGEM

weduwnaar van wijlen Mevrouw
Emma Pilaete

geboren te St-Martens-Lierde, de |6 oktober

1875, en aldaar godvruchtig in de Heer ontsla-

pen de |7 december 1955. Versterkt door de
H.H. Sacramenten der stervenden.

Danken om de blijken van
kristelijke deelneming.
Drukk. DE VOS, St Martens-Lierde

WEBEGEERD en STEVENS

In stilte en eenvoud, in eer en deug” heeft hij
een hoge ouderdom bereikt. De rechtvaardige
zal in der eeuwigheid leven, want het oordeel
hoeft hij niet te vrezen.

De familien VAN PETEGEM, PILAETE

De Heer schonk hem grote kracht, waarmee
hij onverpoost aan 't welzijn van zijn gezin
werkte, daarvoor heeft hij zich volledig toege-
wijd : zijn grootste bekommernis was zorgen
voor het welzijn van zijn kinderen.

Beminde kinderen en kleinkinderen, uwe lief-
de en uwe zorgen waren mij een zoete troost
en een ware vreugde in mijn ouden dag : moge
de goede God U hierom allen mild zegenen.

Blijf mij steeds gedenken in uwe gebeden en
tot weerziens in de Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 dagen aflaat)
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