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BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw
Bertha VAN PEVENAEGE
weduwe van de Heer
Omer MAES
geboren te Elzele, op 19 februari 1899,
en van Mejuffer
Marie-Anna VAN PEVENAEGE
geboren te Elzele, op 27 december 1891,

beiden overleden na een smartelijk ongeval te Ronse,
op 25 juli 1980, gezalfd met de H. Olie.

Leden van de Bond van het Heilig Hart
en van de Vrouwenbond.

Onverwacht en stil, zoals zij steeds geleefd heb-
ben, zijn Marie en Bertha samen de eeuwigheid
ingegaan. Naar het oordeel der mensen kenden zij
een tragisch einde, nochtans, men zou bijna durven
zeggen dat de voorzienigheid hun stille wens heeft
verhoord. De ene was immers bekommerd om de
toekomst van de andere, want de moeilijkheden en
de gezondheidszorgen van de oude dag waren de
gewone gast in huis... Wie van beide zou de andere
overleven en alleen laten na al die jaren samenwo-
nen ? Nu staat hun huis leeg, want de dood is voor
beide gekomen, werkelijk als een dief in de nacht.
Moge de Heer hen belonen voor hun trouwe dienst
en voor het goede dat zij deden en hun barmhartig
zijn voor hun fouten... Moge O.L. Vrouw van
Bijstand haar dienaressen binnen leiden in het Rijk
van vrede en geluk.

‘Beste broers, zusters, familie en vrienden, gij allen
die zo goed waart voor ons, wij danken U voor uwe
genegenheid en vriendschap. Leert uit onze dood

altijd bereid te zijn uw Heer en God te ontmoeten
en bidt voor onze zielerust.

O.L. Vrouw van Bijstand, wees onze toevlucht.

De families
VAN PEVENAEGE, VAN DEN DORPE,
MAES en DEN HAENE,

danken U van harte voor uw gebeden
en blijken van kristelijke deelname in
hun rouw.

Begrafenissen R. Devos en Zoon, Groeneweg Ronse




