De mensen weten heden niet

wat morgen hen kan brengen

noch hoe, noch waar de felle dood
hen in de weg zal springen. (G.G)

¥
BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Maurits VAN RENTERGEM
echtgenoot van Mevrouw
Clarisse VAN BENEDEN
geboren te Eine op 22 juni 1916 en er

godvruchtig overleden op 14 maart 1989,
gesterkt door de H. Sakramenten.

Wij zijn ontsteld over het zo onverwacht
overlijden van Maurits. Velen hebben hem
gekend als een man die er niet voor terug-
schrok om zware arbeid te verrichten. En
toch vond hij steeds nog de kans om zich
verdienstelijk te maken voor zijn mede-
mensen. Hierdoor werd hij door velen
geacht en gewaardeerd.

Maar Maurits werd ziek. Zijn toestand
verergerde zodat hij zich als het ware
afsloot van de buitenwereld. En dan kwam
onverwachts het einde. Op de vooravond
van de Goede Week, werd van zijn vrouw,
kinderen en kleinkinderen het zware offer

gevraagd, om van Maurits afscheid te
nemen. Maar wij zijn gelovige mensen en
geloven dat Jezus door zijn lijden voor ons
het eeuwig leven verdiend heeft en daar-
om blijven wij mensen van geloof en hoop
in de woorden van Jezus die zegt: « Wie
in Mij gelooft zal leven ».

Dierbare echtgenote, dank voor uw liefde
en trouw, vooral mij betoond tijdens mijn
ziekte. Steeds hebt ge mij met de beste
zorgen omringd. Dank hiervoor. Moge God
u nu verder bijstaan. Laat ons één blijven
in gebed.

Mijn kinderen en kleinkinderen, dank om
uw zorgen, lk heb u steeds een voorbeeld
gegeven van werkzaamheid en hulpvaar-
digheid. Blijft gij nu verder voor moeder
zorgen. Vergeet mij niet en bid voor mij.
Mijn vele vrienden, als wederdienst vraag
ik van u een gebed.

Clarisse VAN BENEDEN, zijn echtgenote ;

Robert VAN RENTERGEM - DE GROOTE en
kinderen,

De families
VAN RENTERGEM, VANDEN BERGHE,
VAN BENEDEN en VAN BRABANT,

danken voor uw kristelijke deelneming.

Namis : dinsdag 28 maart om 19 uur.

Rouwdienst D'Hondt Drukk. Van Herzele




