Mijn_ ziel verwacht van U verlossing, Heer!

.I.

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Louis VAN RIJCKEGHEM
echtgenoot van

Mevrouw Maria DEPESSEMIER,

geboren te Michelbeke op 29 maart 1910
en godvruchtig overleden in de Sint Fran-
ciscuskliniek te Brakel-Opbrakel

op 2 februari 1985,

voorzien van de HH. Sakramenten.

Een eenvoudig man, wars aan praal en
grootsheid, maar minzaam en liefdevol voor
zijn omgeving, is van ons heengegaan.

« Zalig de vreedzamen want ze zullen kin-
deren van God genoemd worden ».

Werkend en zorgend is hij, als een bekwaam
en vaardig vakman, aan de zijde van zijn
geliefde echtgenote door het leven gegaan,
niet om rijkdkommen te vergaren, maar om
zijn huis, zijn gezin op de rots te bouwen,
zijn kinderen op te voeden en hun een toe-
komst te verzekeren. Bouwen en metselen
was zijn beroep, zijn gezin opbouwen was
zijn levenszorg, zijn grote betrachting.

Als de tijd van rust gekomen was meldden
zich ook, helaas, ziekte en beproeving.
Steun en troost vond hij bij zijn geliefde

echtgenote waardoor hij nog inniger met
haar verenigd werd. Gesterkt door zijn ge-
loof heeft hij moedig en gelaten zijn lijden
gedragen. Daarom heeft hij, naast zijn week-
loon ook de eeuwige beloning verdiend.

Dierbare echtgenote, met U heb ik lief en
leed gedeeld. Moge onze liefde de afstra-
ling blijven van de goede verhouding tussen
onze kinderen. Heb dank om uw genegen-
heid en zorgen. Alles hebt ge gedaan om
mijn genezing te bekomen... De Meester
van leven en dood weet echter wat het
beste is, Zijn wil geschiede! Wees moedig,
ik sterf in vrede.

Lieve kinderen en kleinkinderen, U heb ik
met zorgen omringd, gij waart mijn liefste
schat. Het is mijn vurigste wens dat ge
elkaar blijft liefhebben en steunen, rond
moeder geschaard. Heb dank voor uw we-
derkerige liefde, vaarwel en bidt voor mij.

Jezus, barmhartigheid.

De families danken U
voor de blijken van kristelijk medeleven.

Namis : zondag 17 februari 1985 om 9 u. 30.

Begrafenissen A. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




