Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Germaine BOEYKENS

Echtgenote van Omer CAPIEAU

Zij werd geboren te Zandbergen
op 13 november 1931
en is godvruchtig overleden in het
O.L.Vrouwziekenhuis te Aalst
op 6 mei 2003,

gesterkt door het H. Sacrament der Zieken.

De families
CAPIEAU, BOEYKENS,
DE LOMBAERT en VAN LAETHEM
danken U voor uw blijken van deelneming
in hun rouw.

Over een vrouw als deze worden geen boeken
geschreven. Daarvoor was haar leven te
eenvoudig. Maar juist in deze eenvoud ligt
haar grootheid. In die eenvoudige
vanzelfsprekendheid, waarmee zij spontaan
hielp waar zij kon. In die kommervolle
bezorgdheid waarmee ze gewoon was ons te
omringen. In die natuurlijke drang om dienst te
bewijzen, wat voor haar was als een tweede
natuur.

Nu zij van ons heenging in de dood, zal de
herinnering aan haar grote goedheid, aan haar
zorg en haar behulpzaamheid ons troostend en
sterkend blijven.

Heer Jezus,
mocht deze moeder, die naar uw voorbeeld al
goeddoende rondging, door U geleid worden
tot bij de Hemelse Vader. Met Hem hoopte zij
eens met allen terug samen te zijn om te delen
in Zijn eeuwige vreugde.
Geef haar dan Heer, de eeuwige rust en laat
Uw eeuwig Licht haar omstralen. Amen.

Pollare, 10 mei 2003

Begrafenisonderneming HERREGODTS Ninove. Tel. 054/33.29.20
Druk. E. VERNAILLEN koster-organist. Tel. 054/33.00.40




