Gegroet o Kruis... onder uw schaduw wil ik
rusten !

In de eeuwige rust en geluk van het
Vaderhuis is van ons heengegaan

MEVROUW
Germaine DE CUBBER

echtgenote van de Heer
Pierre VANDEWEGE,

geboren te Opbrakel op 19 november 1906

en er kristelijk overleden op 16 september

1975, gesterkt door Kristus in zijn Heilige
Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Zij was lid van de K.V.L.V. en van de
Parochiale Bond der Gepensioneerden.

De dood is, na vele beproevingen, lijden
en ziekte, de verlossing en de bekroning van
het aardse leven en voor de trouwe gelovige
de blijde intrede, voor eeuwig in het hemels
Vaderhuis.

« Ik heb mijn loopbaan voleind, het geloof
bewaard » ; die treffende woorden van Sint
Paulus zijn ook hier ten volle toepasselijk.
Germaine, zoals wij ze gekend hebben had
steeds als eerste bekommernis : haar leven
te stellen in dienst van God met een over-
tuigde en diepe godsdienstzin, met een be-
wonderenswaardig geduld en overgave heeft
zij alle kruisen uit Gods hand aanvaard, met

veel moed en kwinkslag heeft zij alles ge-
dragen wat haar overkwam om gelouterd en
gezuiverd, na dit korte leven op aarde over
te gaan naar het geluk van de eeuwige za-
ligheid. Gelukkig de mensen die zo in de
Heer leven en sterven. Geheel haar leven
is ook één grote dienst geweest met alle
toewijding en zorg, met innemende eenvoud
en bedrijvigheid aan haar evenmens. Telkens
gelukkig en blij woonde =zij alle vergaderin-
gen bij van de bonden waar zij een trouw
lid van was.

Mijn dierbare Pierre, boven alles en allen
dank ik U in de eerste plaats voor de 25
jaar aanhoudende hulp, toewijding en zorg,
voor al uw goede diensten zo trouw en op-
recht bewezen. Veel heb ik geleden, gebeden
en geofferd. Het kruis brengt altijd zijn ze-
gen mee. Leer nu eenzaam, moedig en hoop-
vol verder te leven met een gemis aan uw
zijde maar in het besef dat de dood ons
niet scheidt.

Familieleden en vrienden, dank voor uw
troost en genegenheid. Bidden wij voor elkaar.

Namis : zaterdag 11 oktober te 18 u.
K.V.L.V. : 7 oktober te 19 u.

De families DE CUBBER, PERSOONS,
VANDEWEGE, AUSTRAETE,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. S. Gijselinck, Opbrakel




