Dankbare herinnering aan

de heer

uq{[)e’zt g)e g’zoote

weduwnaar van mevrouw Anna BAELE

Geboren te Sint-Goriks-Oudenhove
op 1 juli 1918 en godvruchtig overleden
in het rustoord “Ter Deinsbeke”
te Zottegem op 2 november 2004,
gesterkt door het Ziekensacrament.

De namis zal opgedragen worden in de
Onze-Lieve-Vrouwkerk te Sint-Goriks-Oudenhove
op maandag 29 november 2004 om 18.45 uur.

De families DE GROOTE, BAELE, DE POTTER
SEGHERS en DE TEMMERMAN
zijn u erkentelijk voor uw medeleven.

Afscheid ...

Het is tijd voor mij te gaan
nu geen tranen meer

kijk naar de hemel en geloof
cens zien we clkaar weer.

Tijd voor mij jou te verlaten
geen verdriet meer en geen pijn
kijk naar de regenboog en weet
ik zal er altijd zijn.

Het zal niet ecuwig duren
eens komt er een moment
dat ik je weer zal vasthouden
dat je weer bij me bent.

Tijd voor ons om afsheid te nemen

droog je tranen nou
kijk ‘s avonds naar de sterren
weet dat ik van je hou.

Denk aan mij en wens mij
altijd heel dichtbij

praat met mij, verdring de pijn
ik zal er altijd voor je zijn.

Francis van ‘t Klooster
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