H. Maria, Moeder Gods, bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood...

DANKBAAR AANDENKEN

aan de heer

GASTON DE MEYERE

echtgenoot van mevrouw
Anna Van de Woestyne

geboren te Eeklo op 20 januari 1907
en gesterkt door het Sakrament van de
zieken, overleden te Gent op 8 augustus 1975.

Het bekende gebed bovenaan dit bidprentje kan
voor velen onder ons een dode formule geworden
zijn, voor de overledene was het levenwekkend.
Zijn rotsvast geloof, gekenmerkt door een degelijke
Mariale devotie, schraagde hem in alle moeilijke
omstandigheden en deed hem, eerlijk als goud, recht
door zee gaan. Datzelfde geloof was zijn bron van
vreugde, die hem tot een gulle volksvriend maakte
alhoewel hij innerlijk eerder pessimist was en niet
zo gelukkig met wat hij ietwat smalend ,,de moderne
tijd ¥ noemde.

Vandaag nemen wij afscheid van hem, die als
echtgenoot, vader, grootvader, broer, familie of
vriend zoveel betekend heeft, omdat wij jarenlang
zijn bezorgdheid voor ons hebben mogen ervaren.

Wij trachten het te doen in hetzelfde geloof dat hem
in alle beproevingen sterk maakte en dat hij persoon-
lijk zo mooi vond uitgedrukt in het heerlijke vers van
psalm 23. ,, Het huis van de Heer zal mijn woning
zijn voor alle komende tijden .

Mevrouw Gaston DE MEYERE-VAN DE
WOESTYNE zijn echtgenote ;

Oswald en Cecile AILLIET-DE MEYERE
en kinderen Paul en Luc
Hubert en Magda CARRETTE-DE MEYERE
en kinderen Peter, Wim en Dirk
Jo en Arlette DE MEYERE-TEYS
en kinderen Masha en Gerben
Marc en Marleen DE MEYERE-DHONT en Janneke
Walter en Rita DE MEYERE-NACHTERGAELE
en Antje zijn kinderen en kleinkinderen ;

De families DE MEYERE en VAN DE WOESTYNE

danken voor uw blijken van deelneming
en gebeden.
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