Geeft rust O, Heer,
Geef uw vrede aan de doden.
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DANKBAAR AANDENKEN AAN DE HEER
Lucien DENDAUW

Echtg. van mevrouw Julienne De Sterke.

Geboren te Opbrakel op 24 februari 1924 en
schielijk overleden te Brakel op Allerzielen dag
2 november 1991. Begeleid door de gebeden van
Onze Moeder de H.Kerk.

Mijn dierbaren met het hoogfeest van Allerheiligen en
Allerzielen ben ik plots en onverwachts de
werkelijkheid en de waarheid ingetreden waar Jezus
Christus en ons geloof ons zegt "dat onze doden leven".
Troost elkander met deze woorden zegt St. Paulus :
"Treurt niet zoals de anderen die geen hoop hebben".

Ik heb altijd getracht

mijn vader en moeder

een gelukkigen ouden dag te geven.

Mijn goede en bendige vrouw,

mijn dierbare kinderen toekomst te geven,
mijn buren en werkmakkers

oprecht en eerlijkheid

te beminnen en van dienst te zijn.

Ik heb altijd getracht

als mens, de mensen, als vriend

de dieren, bloemen, vruchten,

zoals ze waren en zoals ze zijn

in eerlijkheid te nemen,

met vlijt en zorg met mijn werk te omringen.

Ik heb altijd getracht,

met hart en ziel,

als een eerlijk man te leven.

Het afschied kan hard zijn,

tot een blij wederziens, bij de Heer
ons zal verheugen, voor eeuwig !

Dat heb ik altijd getracht,
dat weet ge . . . en de Heer !
Hij zegene U en beware U !

De families DENDAUW, HAILLEZ, DE

STERKE en MAES danken U voor
uw blijken van medeleven en gebed.

Namis: Zondag 17 november 1991 om 10u. inde

Sint-Martinuskerk te Brakel - Opbrakel.
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