Het goed opbrengen van haar kinders is, voor een
moeder, de zekerste weg naar de Hemel.

+
WIL IN UW GEBEDEN GEDENKEN
de ziel van Vrouw

Blondine De Pessemier

weduwe van Mijnheer
CAMIEL VERPOEST,

geboren te Opbrakel op 20 januari 1877 en er
godvruchtig overleden op 12 maart 1963,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en
de Pauselijke Zegen.

Ze was lid van verscheidene godvruchtige
genootschappen.

Bedanken we God omdat Hij ons zo’'n moeder
gat en ze zolang aan onze liefde bewaarde... Nu
is ons lief huisje zo ledig en er ligt een diepe
treurnis in ieder van onze gedachten, en in ieder
van onze woorden klinkt een toon van innige
rouw, moeder, die ons op aarde zo lief was, is
heengegaan en vader en kinders gaan vervoegen in
de Hemel.

De grootste genade die de goede God aan kinde-
ren geven kan, is een goede moeder te hebben.
Waarlijk een in-goed en edel mens is van ons heen-
gegaan. Na twaalf jaren huwelijksleven ontviel haar
brave man haar door een smartelijk ongeval en
moeder heeft in tijden van toen lange jaren alléén
de last van het leven van haar gezin gedragen. De
kinders, door haar voorbeeld en werkzaamheid een
goede opvoeding gegeven. In vele en grote beproe-
vingen heeft ze haar geloof bewaard. Inderdaad,
moeder had een diepe godsdienstzin, een vroom
godsdienstig leven, een innige omgang met God en
Zijn H. Moeder. Daar lag de schat van haar hart
en de ware rijkdom van haar leven. De diepbe-
treurde overledene was een toonbeeld van zelfop-
offerende liefde, deugdzaam en rechtschapen. Ze
muntte uit door een onverpoosde werkzaamheid,
toewijding en genegenheid jegens echtgenoot en

kinders. In al haar leed en beproevingen berustte
ze in de schikkingen van Gods Voorzienigheid.
Immer scheen op haar innemend gelaat de zachte
glans van haar hartelijke goedheid en moederlijke
bezorgdheid.

Gelijk haar leven is geweest : schoon en voor-
beeldig zo was ook haar dood : stichtend zacht en
vredig is ze in de Heer ontslapen met een innig
dankbaar gevoelen voor alles en allen die haar
verzorgd en bemind hadden.

Mijn duurbare kinders, schoon- en kleinkinders,
ik dank U voor de grote kinderlijke genegenheid
en liefde waarmede ge me het leven zo aangenaam
gemaakt hebt en me zulk een gelukkige oude dag
hebt geschonken. Gij vooral, mijn beminde doch-
ter, die in liefdevolle toewijding en zorg mijn le-
ven hebt omringd als een engel van goedheid. God
lone en zegene er U mild om.

Leeft als goede kristenen. Bidt voor mij mer fa-
milieleden en vrienden. Ik zal altijd in uw midden
blijven tot we weer verenigd worden in het zalige
hiernamaals. Eerwaarde Zusters van het Wit-Gele
Kruis, hartelijk dank voor uw offervolle en toege-
wijde zorgen.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.
3ij. afl.

De Families DE PESSEMIER, HOEBEKE, VERPOEST
en DE CUBBER,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken
van kristelijke deelneming en danken
u.

Uitg. S. Gyselinck, Opbrakel




