Heer, in Uw handen beveel ik mijn geest.
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In Gods eeuwig leven en liefde is overgegaan
DE HEER

REMI DE SMET

weduwnaar van Mevrouw
ALICE FAINGNAERT,

geboren te Sint-Martens-Lierde op
22 september 1889 en vroom en kristelijk
overleden te Halle op 13 september 1973,
gesterkt door Kristus in Zijn Sakramenten
en de Pauselijke Zegen.

Hij was erelid van de H. Hartbond.

Bomen sterven staande. Als een taaie oude
eik lag hij neergeveld ; sterk en onversaagd
was hij gebleven tot het einde toe. Het was
een hard leven, getekend met de kruisen
der beproeving, gestaald door het werk en
de zorgen. Vader was een stoere onvermoei-
bare werker van het eerste tot het laatste
uur. Menig paard heeft hij moe en afgereden
om met andere verder te werken. Hij was
fier op het bedrijf, gehecht met hart en ziel
aan outer en haard.

De goede God schonk hem een heldhaftige
vrouw, die vroom en toegewijd alle wel en
wee deelde met haar man en samen hun
vijf kinderen in eer en deugd opgevoed en
opgeleid hebben om een goed plaatsje te
veroveren onder Gods milde zon in de sa-
menleving. Het was dan ook een zware slag

voor de brave man toen hij zijn vrouw na
eesn lange ziekte kwam te verliezen.

Wat kan het leven hard zijn en de beproe-
vingen bitter ! Zwaar kan het kruis wegen.
Het kan duister en eenzaam worden rondom
ons en men ziet geen uitweg! Men begrijpt
niet... en men is geneigd tot troosteloze
droefheid. Nu is vader aangeland waar geen
schipbreuk, geen benauwdheid, geen kwelling
of stoornis meer te vrezen is.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, vader
en moeder zijn U voorgegaan in het leven,
in het lijden en de dood. Hetgeen wij allen
als een kostbare schat van generaties kris-
telijk leven hebben meegekregen, houdt dat
in ere in uw werk en in uw schone gezin-
nen, dan zal uw leven eenmaal bekroond
worden dat U in genade hebt ontvangen.

Het is voor ons allen een heilzame plicht
God te danken voor het goede en edele ons
door Gods Voorzienigheid geschonken en in
offer en kruis voorgeleefd.

Namis op zondag 7 oktober te 9u.30 te
Brakel - Opbrakel Sint-Maarten.

De families DE SMET, FAINGNAERT en
VAN DER MEULEN,

danken U voor de blijken van deelneming
in de rouw die hen treft.

Uitg. S. Gijselinck, Opbrakel




