Geloofd zij Jezus Christus.

T

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

Verda
DE TEMMERMAN

Weduwe van de Heer
Cyriel HAEGEMAN

Geboren te St.-Goriks-Oudenhove op
24 december 1896 en godvruchtig overleden
in de St.-Franciscuskliniek te Brakel op
10 november 1976, gezalfd met het
H. Sakrament der zieken en gesterkt met de
H. Kommunie.

Boven dit gebedsprentje staat :

« Bid voor de zielerust van. . . »
Wel, we kunnen in ons familiegebed en in de
zondagmis bidden voor moeder :

« Heer onze God,

wij vertrouwen U ons moeder toe.

Nu haar leven onder ons is beé&indigd,
vragen wij U :

breng Gij het tot voltooiing

dank zij Jezus, uw Zoon, onze Heer,
die Gij uit de dood hebt opgewekt

en die nu met U leeft en heerst

in eeuwigheid. »

Het leven van de mens is een komen en gaan.
Ons geloof zegt ons: «dat ons gaan» een
leven is naar de Heer toe.

Gelukkig zij die dat vertrouwen in die heils-
boodschap stellen en geloven in Jezus’ Woord
en het beleven : « Wie in Mij gelooft, al sterft
hij ook, zal LEVEN ».

Dierbare kinderen en kieinkinderen, bij dit
aardse afscheid ben ik u dankbaar voor de
goede zorgen.

Blijf voor mij en vader bidden vooral in de
wekelijkse zondagmis.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn vertrou-
wen.

De families :
DE TEMMERMAN, HAEGEMAN, VEKEMAN
en ROOS,
danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Druk. J. De Clercq, Sint-Maria-Oudenhove




