Heer, in Uw handen beveel ik mijn ziel,

Maria-Irma-Leona DE VUYST
echtgenote van de keer
Gilbert DE MARTELAERE
geboren te Sint-Maria Oudenhove de 25 juli 1915
en godvruchtig overleden te Zottegem Kliniek St
Elisabeth op 15 mei 1973 gesterkt door de H.

Sacramenten der zieken en de Pauselijke zegen.
Lid van de Confrerie van Sint Barbara.

Wij kunnen voor de duurbare overledene
geen betere woorden vinden dan de troostende
uitspraak van onze Heer Jezus-Christus b’j Mat-
teus 11,28-29, die meteen ons de zekerheid geven
van de vervulling van de laatste wens die de
kerk haar overleden kinderen meegeeft; ''reque-
seat in pace : zij ruste in vrede’, namelijk
waar Hij zegt : ”Komt allen tot Mij die uitge-
put zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u
rust en veriichting schenken. Neemt mijn juk
op uw schouders en leert van Mij : "Ik ben
zachtmoedig en nederig van hart ; en gij zult
rust vinden voor uw zielen.

Beminde echtgenoot en kinderen, Onze Lieve
Heer heeft mij geroepen, veel te vroeg naar ons
menselijk oordeel voor u, maar naar zijn Vader-
lijke Voorzienigheid voor mij niet een uitnodi-

ging tot eeuwig geluk. Troost u bij deze ge-
dachte en vergeet mij niet; ook niet in uw
gebeden en vanuit Gods schone hemel blijf ik
met u verenigd door de gemeenschap der hei-
ligen.

Mijn Jezus barmhartigheid.
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Heer Gilbert DE MARTELAERE, haar echtgenoot
Heer en Mevrouw André DE MARTELAERE-SE-
GHERS en kinderen Dirk en Erik
Heer en Mevrouw Marcel DE HENAU-DE MAR-
TELAERE en kind Christine
haar kinderen en kleinkinderen
Mevrouw René DE VUYST{-VAN OYCKE
haar moeder
De families DE VUYST, DE MARTELAERE,
VAN OYCKE en VEKEMAN.

danken voor uw gebeden
en blijken van deelneming.

Drukk. Van Ruyskensvelde Godveerdegem




