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BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Zoé-Martha DE WAELE

echtgenote van Mijnheer
JOZEF VAN CAUWENBERGE
geboren te Opbrakel op 9 oktober 1893 en er god-
vruchtig overleden op 25 februari 1964,
gesterkt door de Troostmiddelen van onze Moeder
de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Ze was lid van de Boerinnenbond

Moeder is zacht naar de Heer gegaan. Ze was
gereed en vol berusting in Gods H. Wil. Als een
voorbeeldige, diep vrome vrouw had ze twee din-
gen die haar boven alles duurbaar waren : Haar
H. Geloof en haar gezin. Voor haar gezin dat haar
zo duurbaar was heeft ze haar beste krachten ge-
wijd, gezorgd, haar kinders kristelijk opgeleid en
tot welstand gebracht door een degelijke ea goede
opvoeding.

Zoals haar leven was, stil en eenvoudig, zo was
ook haar einde, uitgepur en vervuld van vrome
kristelijke gevoelens, schonk ze haar schone gelou-
terde ziel aan God terug.

De Heer geve haar de eeuwige rust en de glorie
van de Hemel.

Geliefde echtgenoot, kinders, schoon-en klein-
kinders, ik verlaat U, hoe spijtig voor U allen, om
te gaan waar de goede God ons allen wacht en
eenmaal zal verenigen. Ik dank U allen voor Uw
diepe genegenheid en uw liefdevolle zorgen, vooral
U Georgette, die voor mij waart en steeds gehan-
deld hebt als een engel van vrede. God alleen kan
dat naar waarde schatten en belonen. God zegene
en beware U allen. Weet dat ik van uit de hemel
aan U denk en over U waak en blijft gij mij in-
dachtig in uw H. Mis en gebeden, tot eenmaal de
dag komt dat we eeuwig gelukkig elkander weerzien
na dit korte en vergankelijke leven op aarde.

Beste familieleden, mijn dierbare zuster, Eerw.
Zuster Isidora, mijn kennissen, en gildezusters,
vergeet me niet in uw vrome gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
300 afl.

De Families
DE WAELE,
VAN DEN EEDE,
VAN CAUWENBERGE,
SPITAELS,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. S. Gyselinck, Opbrakel




