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In dankbare herinnering aan

MEVROUW
Maria Rachel HAUSTRAETE

Weduwe van de Heer
Maurits DE LANGE

geboren te Borsbeke op 19 februari 1910
en overleden te Gent op 28 mei 1988.

DE FAMILIE

dankt U oprecht
voor de blijken van deelneming.

Aan mijn moeder

Ik heb gedroomd, o moeder,
dat gij op sterven laagt,
en voor het al te sluiten,
mij lang in d'ogen zaagt.

Gij spraakt van eerlijk blijven,
van recht door 't leven gaan ;
hebt toen nog eens geglimlacht,
en alles was gedaan.

'k Wou om vergeving smeken,
waarvoor, ik wist het niet,

en bij u nederknielen ;

mijn knieén bogen niet.

Toen wist ik dat 'k u nimmer
nog iets vergelden kon.
Uw stem deed mij ontwaken
in 't klare licht der zon.

Daar blonken grote tranen
van heil en droefenis.

En 'k voelde diep in 't harte
wat ene moeder is.

Willem Elsschot

Vercruyssen - Gent







