'k Gelove dat Hij leeft, die 't leven schiep
en elk verwekken zal die ooit ontsliep
of scheen in ’t graf te dalen. G.G.

+
TOT ZALIGE GEDACHTENIS
aan Juffrouw

Honorine LEFEBVRE

Geboren te Vloesberg op 5 januari 1883 en
godvruchtig overleden te Opbrakel op 18 maart 1965,
gezalfd met het H. Oliesel en de Pauselijke Zegen.

Lid van alle godvruchtige genootschappen.

O God, wat had ik hier op aarde nog te verlan-
gen. Mijn vele jaren zijn als rook vervlogen... Mijn
leven dat ik uit uw gezegende handen ontving, gaat
heden naar U terug, onze eindbestemming van ge-
luk en zaligheid. O God, van nu af zijt Gij mijn
erfdeel en mijn vreugde voor alle eeuwigheid.

Van jongs af door haar kristene ouders met woord
en voorbeeld tut de ware kristelijke levensgeest op-
geleid, was de duurbare overledene een van die
stille en vrome kristenen, die hun tijd verdelen
tussen gebed, hun huiselijke bezigheden en dienst-
betoon aan de evenmens. Geheel haar leven heeft

2 De families
ze trouw en voorbeeldig haar Heer en Meester ge-

diend, Maria, haar hemelse moeder met voorliefde LEFEBVRE,

vereerd. Haar ouders als een engel van licfde en MARROYEN,

geduld bijgestaan. Als een vrome en deugdzame die . g B

in alles de stempel droeg van de goede oude tijd is zijn zeer erkentelijk voor uw blijken
ze voorbijgegaan. Zulk leven, zulk einde. Met een van kristelijke deelneming en danken
bewonderenswaardige zielegerustheid en gelatenheid U.

is ze van hier, waar ze geen rust noch duur kende
de eeuwige rust ingegaan bij de Heer.'

Duurbare zuster, familieleden, neven en nichten,
alles is geschied zoals de Heer het gewild heeft.
God zij dank voor alles. Hebt dank voor alles wat
ge voor mij gedaan hebt, aan goede zorgen, gene-
genheid en vertroosting, tijdens mijn leven en in
mijn oude dag. Moge de goede God U allen zege-
nen en kristelijk bewaren. Blijft me allen indachtig
in de H. Mis en in uw vrome gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. Lr ik. Jos. Da V r. 41 Neerstr,




