Haar leven was één weven
Nu heeft ze haar stuk in Godes Hand gegeven.

+

' Moge dit een vroom aandenken zijn
en een uitnodiging tot gebed voor

Moeder
Isidora-Leona Bourdeaud’hui

geboren te Zegelsem : 14 augustus 1899

voor eeuwig aan de Heer gewijd
: 19 maart 1927

vierde haar gouden jubileum

: 30 mei 1977
in rust en vrede overgegaan naar het Hemels
Vaderhuis te Wontergem op 13 september 1980.

Lieve Moeder,

Je heengaan laat een diepe leemte in ons hqgt.
maar liefde is sterker dan de dood.. Zo blijft
je beeld voor altijd in ons hart gegrift.

— Heb dank, om al je zwoegen en je zorgen
om ons het leven schoon, goed en aange-
naam te maken.

— Heb dank, om je eenvoud en zelfvergetel-
heid, het simpelste en 't kleinste was je
steeds genoeg.

— Heb dank, om je stichtend, levend voor-
beeld en je grote geest van geloof, gebed
en godsvertrouwen die je door je eigen
beleven ons diep hebt ingeprent.

Je dankwoord blijft ons eeuwig bij :

"Jullie hebben zoveel voor mij gedaan en
dat steeds met dezelfde liefde en trouwe
genegenheid’’.

In jouw naam danken wij :

— Onze dierbare kongregatie van Deftinge,
voor wiens groei en bloei je zoveel hebt
gewerkt en gebeden.

— Onze beminde oversten die ons hier 25 jaar
lieten genieten van een gelukkig samenzijn.

— Je dierbare zusters en schoonzusters, gans
de familie, voor de vele blijken van diepe
genegenheid voor hun tante nonneke ; en
waarin ook wij volledig waren opgenomen.

— E. H. Pastoor, die met zijn vele attenties
je zo vaak kinderlijk blij maakte.

— Zeker danken wij ook al de mensen van
Wontergem, die steeds al het wel en wee
van onze kloostergemeenschap deelden,
ook voor de steun en sympathie die we
tijdens je ziekte mochten ervaren.

Vaarwel lieve moeder, blijf voor allen een voor-
spreekster bij de Heer en zorg verder voor ons,
je dankbare kinderen, Zuster Innocentia en Zus-
ter Leandrine, die je zo graag en liefdevol
hebben verpleegd.

H. Jozef, Patroon van de goede dood, bid voor
ons.

Eerwaarde Heer MARCHAND, algemeen direk-
teur,

De Algemeen Overste en Zusters van Deftinge,
Zuster Innocentia en Zuster Leandrine,
De families Bourdeaud'hui en Ghijs,

danken U van harte voor uw aanwezig-
heid maar vooral om de steun van uw
gebed.
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