'’k Gelove dat gij, moeder moe gewrocht
en moe gebeden, eindelijk losgerocht
van 's werelds dienstbaarheden.

1.

TOT VROOM AANDENKEN VAN
MEVROUW

Maria-Hortentia M A E S

echtgenote van de heer
VICTOR MAES

eboren te St. Blasius-Boekel op 12 september
885 en godvruchtig overleden op 27 april 1968
te Opbrakel, gesterkt door de H. Sakramenten
en de pauselijke zegen.
Ze was lid van de Boerinnegilde

Lastig en zwaar waren de tijden toen vader
en moeder voor hun gezin en kroost te zorgen
hadden, doch het leven ging zijn gang tevreden
en blijgezind, onder de zegen van de Heer,
werd naarstig gezwoegd en gebeden.

De Heer zegende onze goede moeder en schonk
haar een hoge ouderdom. Dankbaar en blij heeft
ze die aanvaard, met edelmoedigheid en onder-
worpenheid, in stilte en met veel geduld, ver-
droeg ze de kleine miseries die eraan verbonden
zijn.

Hoe eenvoudig in schijn en toch zo verdienst-
vol is dit lange leven : voorbeeldige echtgenote,
vol trouw en liefde, zo vast als op een rots kon
haar man op haar bouwen. - Ze was een moe-
der naar Gods hart, zo was ze in woord en daad
- Een zorg en kommer, voor het welzijn van
haar kinderen.

Het beste van haar moederhart was voor haar
gezin en bedrijf, maar ze was een van de eerste
en de beste om te ijveren voor een bloeiende
afdeling van de boerinnegilde, waarvan ze zo
lang ze kon een trouw lid bleef.

Duurbare echtgenoot en geliefde kinderen en
kleinkinderen, mijn heengaan zal U zwaar val-
len, we hebben zovele jaren, in arbeid en zorgen,
in stille innigheid en vrede, alle lief en leed ge-
deeld. Weest voor vader in zijn laatste levens-
jaren zijn vreugde en troost. Bidden we voor
elkaar tot we elkaar ontmoeten voor altijd in
het Vaderhuis.

Beminde familie en kennissen blijven we ver-
enigd door de band van een vroom gebed en
dankbare genegenheid.

De families MAES, DE TEMMERMAN, MAES en
DE VOS,

danken U hartelijk voor uw gebeden en
blijken van deelneming in hun rouw.

Uitg. S. GYSELINCK, Opbrakel.
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