DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

CELESTA ROELEKENS

weduwe van
EMIEL VAN DE CAPELLE

Geboren te Balegem op 12 juni 1899 en
godvruchtig overleden te Halle

op 23 augustus 1988,

voorzien van het ziekensacrament.

Wie partij kiest voor de Heer is nooit
bang voor de dood!

Celesta was de minzaamheid en vriendelijk-
heid zelf, trouw en liefdevol voor haar
echtgenoot, kinderen en kleinkind. Steeds
eenvoudig en arbeidzaam was zij steeds be-
kommerd voor het welzijn van andere
mensen. Haar diep geloof in de Heer stond
steeds centraal in haar dagelijks en vrucht-
baar leven. Vol verdriet na het vroege
overlijden van haar echtgenoot, Emiel, heeft
zij steun gezocht én gevonden in haar
rozenkrans en haar diepe verering voor
O.L. Vrouw. Elke dag bad ze tot de Heer.

Haar kortstondige ziekte heeft ze in na-
volging van Jezus moedig en met diepe
liefde doorstaan.

Met haar en in geloof bidden wij: Vader,
uw wil geschiede.

De families

VAN DE CAPELLE, ROELEKENS,
SPITAELS, D'HAEYER, DESUTTER
en STEVENS

danken U van harte voor de blijken van
christelijke deelneming in rouw en gebed.

Begrafenissen Van Herpe, Scheldewindeke
Drukkerij Eeckhout, Merelbeke - Munte




