Onder de schaduw van het kruis wil ik rusten
en hopen !

1.

ZALIG AANDENKEN

aan de heer

CHARLES ROMAN

echtgenoot van Mevrouw
ALINE SIMOENS

geboren te Mater de 7 maart 1893 en er god-
vruchtig overleden de 24 juni 1967, bediend met
de H. Sakramenten van de zieken en de pause-

lijke zegen.

Sekretaris van het Kerkbestuur en lid van alle
godvruchtige genootschappen der parochie.

Oud-strijder-Vuurkruiser 1914-18.
Ere-Voorzitter der Belgische Groepering van
Landelijke en Stedelijke Rijverenigingen.
Officier in de Kroonorde
Ridder in de Leopold Il orde met Zwaarden
en andere burgerlijke en militaire eretekens.

Klein en weerloos is de mens wanneer hij te-
genover de dood staat. Zijn medemens is bedroefd
om het verlies en de leemte welke geleden wordt
bij het sterven van een geacht en verdienstelijk
man.

Droefheid overkomt heden, een geliefde echtge-
note, verkleefde broers, zusters, vele neven, nich-
ten en verwanten, maar ook ontelbare medewer-
kers, vrienden, medeburgers en bekenden. Bij al-
len was zijn toewijding aangenaam en weldoende.

Het huis van God en zijn dienst lagen hem
nauw aan het hart. Medewerken en voorbeeld-zijn
waren voor hem vanzelfsprekend. Het ouderlijk
geloof en levenswijze toonden hem deze weg.

Moge hij nu het gezelschap genieten van de
velen die hem opwachten bij de Heer.

Lieve echtgenote, broers, zusters en familie,
vaartwel, hebt dank voor uwe genegenheid, vriend-
schap en hulp. Troost elkander bij de zekerheid
van ons blij wederzien in de hemel.

St. Amelberga, bid voor ons !

De Familie ROMAN-SIMOENS dankt van harte
voor de gebeden en blijken van kristelijke
deelneming.




