Vroom aandenken aan
MEVROUW

Helena VAN DE WATTIJNE

weduwe van
Jozef VAN CAUWENBERGE

geboren te Nederbrakel op 25 december
1906 en godvruchtig overleden in het van
Helmontziekenhuis te Vilvoorde op 22
april 1994, gesterkt door het Sakrament
der Zieken.

De familie dankt U
voor uw blijken van deelneming.

Hoe oud moeder ook wordt, hoe traag
haar heengaan zichtbaar nadert, toch komt
de dood steeds als een onverwachte gast
en slaat een wonde in het dankbaar kin-
derhart.

Zij was niet alleen een goede moeder,
maar diezelfde goedheid stroomde over
op allen die haar kenden en mochten
benaderen, medevoelend met iedere zorg
en kommer en verheugd om ieder straaltje
geluk in het leven van de anderen.

Maar langzaam kwamen met de jaren ook
de ongemakken van de oude dag. Een lang
leven is nu ten einde. Deze werkzame,
blijgezinde vrouw rust nu voor altijd bij
God.
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