Gegroet, o Kruis, onze enige hoop!
—!_
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA-THERESIA VAN WIJMEERSCH

echtgenote van Mijnheer

JAN-BAPTIST DE VOS

geboren te Nederbrakel, de 8 mei 1897,
en er godvruchtig overleden de 23 oktober 1963,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke zegen.

.. God is Liefde . Wat het leven ons ook
brenge : vreugde, kommer, pijn en lijden,
Godsliefde is steeds werkzaam in ieder leven.
Onbegrijpelijk soms voor ons verstand, maar
eenvoudig echt voor wie gelooft.

Een lange en pijnlijke ziekte stelde het
vertrouwen van deze overledene op een
harde proef, maar haar geloof, haar geduld
en haar liefde, heeft overwonnen, want wie
in lijden en sterven zich overgeeft aan de
Wil van de Heer, ontslaapt in vrede.
Duurbare echtgenoot, amper tien maand na
het overlijden van onze zoon Henri, verlaat
ook ik U; wij hadden nochtans gedacht
nog enkele jaren op aarde te mogen samen
zijn, doch de goddelijke Voorzienigheid
schikt het anders, wij onderwerpen ons in

geloof. Hebt dank voor uw grote en on-
vermoeibare zorg in mijn ziekte.

Dank ook aan hen die mij ten huize zo
toegewijd zijn komen verplegen, vooral aan
de zusters van het Wit-Gele Kruis ; welke
troosten welke goedheid brachten zij telkens
mee. Mocht de Heer hun apostolaat zegenen.

O.L. Vrouw van de H. Rozenkrans, bid voor haar.

De Familién
VAN WIJMEERSCH,
DE VOS,
PIETERS,
VAN DE CAPELLE,

danken oprecht voor uw blijken van deelneming.
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