« Kom gezegenden van mijn Vader en ontvang het Rijk
dat voor u gereed is vanaf de grondvesting van de wereld. »
. Mat. 25,34
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Georges
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weduwnaar van Mevrouw
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Geboren te Schorisse op 24 november 1918 en
godvruchtig overleden te Ronse op 7 februari 2000,
gesterkt door de ziekenzalving.
Oudstrijder 1940-’45
Lid N.S.B.- Schorisse
Lid K.B.G.- Schorisse

Zijn kinderen, kleinkinderen
en de families
VANMALDERGHEM, COESSENS,
VANHAEZEVELDE, YSEBAERT

danken U
voor uw genegenheid en uw gebed.

In lange dagen en nachten van stilte, Heer, heb ik aangevoeld
dat Uw komst nakend was. Ik heb Uw hand gezien, die mij
aanwees en mij uitnodigde op te stijgen naar het Hemels
Vaderland. Uw Wil is geschied. Toch dragen wij een
dankbare herinnering van een goede vader en grootvader.

Hij was een werkzaam en een bescheiden mens. Hij had zeer
veel zorg voor zijn kinderen en zijn geliefde kleinkinderen.
Zij kwamen allemaal zeer graag bij hem. Hij was er fier en
blij over. Hij was ook een grote volksvriend, goed gekend en
graag gezien. Hij kon wijs redeneren op een eenvoudige en
vattende wijze. Zijn heengaan laat in zijn familie, waar hij
toch een centrale plaats innam, een leegte achter.

Wij danken de Heer dat wij hem zo lang in ons midden
hebben gehad en voor hem goed zijn geweest.

“Geen rijkdom, geen armoede, geen grootheid of geringheid
waarborgen ons geluk in de Hemel. Alleen een goed geweten
geeft ons de toegang tot het Huis van de Heer.”

Mijn dierbare kinderen, kleinkinderen, familieleden en
vooral mijn dochter Chantal, ge zijt allemaal zeer goed voor
mij geweest. ik dank U oprecht voor zoveel liefde en
dienstbetoon.

Weet dat onze verbondenheid blijft bestaan overheen het
graf. Eens is alle rouw voorbij. Wij geloven in het weerzien.
Blijf mekaar verder helpen en beminnen. Wees goed voor
mekaar.

Genadige God, schenk hem de eeuwige rust !

De namis zal opgedragen worden op zondag 19 maart 2000
om 10 uur in de kerk te Schorisse.

Begr. D'HONDT. Oudenaarde, 055/ 31.11.33




