Ik geloof in de verrijzenis en het vlees, en het
eeuwig leven.

Tot Zalige nagedachtenis van
MEJUFFER

MARIE - ELODIE VAN HECKE

geboren te Parike op 3 november 1875 en in de
Heer ontslapen te Everbeek op 19 januari 1966,
gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen «in articulo mortis».
Lid van de Bond van het H. Hart en van de
Confrerie van de H. Barbara.

Groot geheimi van de dood, hoe goed leert gij
ons kennen wat wij hier op aarde zijn. De dood
immers is het ogenblik der waarheid zij laat

ons de aardse zaken zien zoals ze zijn ijdel en

vergankelijk.

God mengt het geluk van deze wereld met
bitterheid opdat wij 't eeuwige leven betrachten,
wat de zoetheid niet bedriegelijk is. (H. Aug.)

God zal de mens loon naar werken geven, en
Hij zal iedereen volgens zijn handel en wandel
vergelden.

Sedert lang was zij ellendig en ten uiterste
gedrukt onder het lijden. De Heer heeft haar
esteund, verduldig verdoeg zij haar lijden. Haar
etrouwen bleef onwankelbaar, wetend dat de
barmhartige Jezus haar het loon zou schenken
na de beproeving, verlossing na de pijniging, de
Hemel na de kastijding.

Dierbaren, de Heer riep mij tot Zich. Zijn
heilige Wil geschiede. Hebt dank voor al wat ge
voor mij hebt gedaan vooral gij eerwaarde zus-
sters die mij in het laatst zo engelachtig hebt
verzorgd. Ik kan U niets vergelden, de Heer zal
het doen voor mij. Aan al mijn kennissen een
Laatste vaarwel en vergeet mij niet in uwe gebe-

en.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U.

De families VAN HECKE en DE COCK

zeer gevoelig voor Uw blijken van
ﬁristehjke deelneming danken U van
arte

Uitg. A. Opdecum, Everbeek




