Tk heb geloofd, nu zie ik. (L. Veuillot)

DUURBAAR EN VROOM AANDENKEN

aan Mevrouw

IRMA - ALICE AELGOET

echtgenote van

de Heer Arthur De Haspe

geboren te Nukerke, de 27 augustus 1900 en godvruch-
tig overleden te Oudenaarde, de 7 maart 1965, gesterkt
door de H. H. Sacramenten van de zieken en de Pauselijke
Zegen,

Deze dierbare overledene is door het leven gegaan
met een zachte glimlach, ontkiemd en geworteld in
diep-vroom geloof, vaste hoop en daadwerkelijke liefde,
en opengebloeid in werkzame toewijding aan haar
echtgenoot en geliefde familie. Zonder veel woorden,
zelveloos en stil, heeft haar glimlachende tegenwoor-
digheid vreugde gezaaid in het hart van al wie haar
naderde tot het einde toe.

Met vrome overgave aan Gods aanbiddelijke Wil,
met een laatste glimlach voor hen die zij achterliet,
met een hoopvol betrouwen naar degenen die haar in
de eeuwigheid zijn voorafgegaan is deze schone ziel
haar tocht begonnen naar het Eeuwig Vaderland.

Haar sterven was de getrouwe weerspiegeling en de
bekroning van heel haar levensbeeld. Waarlijk bij haar
zien wij het bewaarheid : « Leven is sterven ». Zij heeft
de dood aanvaard als een Communie, de laatste, de
zoetste, als de eeuwig-weldoende omhelzing van de
Vader en het kind.

Beminde Echtgenoot, ik dank u voor uw intens mede-
leven en troostende aanwezigheid tijdens mijn ziekte.
Veel heb ik voor u geofferd en gebeden. Nu ben ik
uw voorspreekster bij God.

Mijn duurbare honderdjarige Vader, hard moet het u
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vallen ook uw laatste kind nog vé6r u te zien heen-
gaan. Van hierboven blijf ik bij u.

Lieve Zusters van de H. Hartkliniek, evenals mijn
Familie en Personeel blijf ik ook u dankbaar gedenken
bij de Heer om uw liefdevolle bezorgdheid die mij
steeds een iastbare voorsmaak was van Zijn oneindige
vaderlijke Goedheid.

De Heer Arthur DE HASPE, haar echtgenoot;
De Heer Fredericq AELGOET-LAURIER,

haar vader ;

De Heer Romain LIBERT, weduwnaar van Mevrouw
Maria AELGOET,

Mejuffer Iréna DE HASPE,
haar schoonbroeder en schoonzuster;

De families AELGOET, LAURIER, DE HASPE en
WANDELS,

GEVOELIG AAN UW BLUKEN VAN DEELNEMING IN
HUN ROUW BIEDEN UED. HUN INNIGSTE DANK.

Van Assche, Oudenaarde




