Mon Pére je remets mon ame entre tes mains.
St Luc.

_'.
PRIEZ POUR L'AME

de Monsieur

JOSEPH ANNICQ

époux de Dame

EDITH WHITE
né a Renaix le 23 mars 1890
et y décédé le 12 juin 1970,
muni des S.S. Sacrements.

Comme un pére se penche sur ses enfants, Dieu
se penche sur tous ceux qui le servent. Il connait
notre nature et il sait notre faiblesse. Ps. 103

Il était doué d'une intelligence brillante et d'une
volonté ferme. Comme il connaissait les machines, les
outils, les rouages de l'industrie, il connaissait aussi les
hommes. Ceux qui avaient affaire a lui, appréciaient Ia
clarté de ses vues et étaient impressionnés par son
ardeur au travail. Puisse le Seigneur le récompenser
pour le bien qu'il a fait sur terre.

Ne crains pas, je t'ai appelé par ton nom. Tu es
i moi. Isaie 43-1

Ma chére épouse, tu étais ma compagne durant
une vie entigre. Nous étions bien ensemble. Un jour
nous serons réunis dans le Seigneur. Vous tous, mes
parents, amis et collaborateurs, priez pour moi.

IL REPOSE EN PAIX.

Impr. Mastin, Renaix

't Zij kort of lang, waarom is't dat wij leven,
‘t en zij om God met winste weer te geven
hetgeen Hij ons verleende ; en onze keer
van sterven af te wachten van de Heer.

G. Gezelle.
.l.

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

JOSEPH ANNICQ

echtgenoot van Mevrouw

EDITH WHITE
geboren te Ronse op 23 maart 1890
en er overleden op 12 juni 1970
gesterkt door de H.H. Sakramenten.

Zoals een vader zich over zijn kinderen ontfermt,
ontfermt zich God over de mensen, die Hem dienen.
Want Hij kent onze aard en Hij weet dat wij stof
zijn. Ps. 103

Hij was begaafd met een helder verstand en een
sterke wil. Zoals hij machines, werktuigen, raderen van
de nijverheid kende, kende hij ook de mensen. Wie
met hem in aanraking kwam had eerbied voor de
klaarheid van zijn kijk op vele zaken, en kwam onder
de indruk van zijn werkkracht. Moge hij van God de
beloning ontvangen van wat hij op aarde deed.

Vrees niet, Ik heb u bij uw naam geroepen, Gij
zijt de mijne. Isaias 43~1

Mijn dierbare echtgenote een lang leven hebben
wij samen doorgebracht. Gij waart mijn steun en samen
waren wij goed. Eens zijn wij weer verenigd in de
Heer. Gij allen, mijn verwanten en vrienden, mijn
medewerkers, bid veel voor mij.

HI] RUSTE IN VREDE.




