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Liefdevol aandenken aan

mevrouw

Odette BAELE

echtgenote van de heer
Etienne D’hoker

geboren te Zottegem op 23 april 1934 en er

godvruchtig overleden in het AZ St.-Elisabeth

op 31 juli 2005, na het sacrament der zieken
ontvangen te hebben.

De families D’hoker, Baele,
Eeckhoudt en Effinger
danken u voor uw blijken van medeleven.

En als ik dood ben, huil maar niet.

Ik ben niet echt dood moet je weten!
Het is maar een lichaam dat ik achterliet.
Dood ben ik pas als jij mij bent vergeten!

En als ik dood ben, treur maar niet.
Ik ben niet echt weg moet je weten!
Het is de heimwee die ik achterliet.
Dood ben ik pas als jij dat bent vergeten!

En als ik dood ben, huil maar niet.

Ik ben niet echt dood moet je weten!

Het is het verlangen dat ik achterliet.
Dood ben ik pas als jij dat bent vergeten!
Dood ben ik pas als jij dat bent vergeten!

Bram Vermeulen

Rouwcentrum Porrez Zottegem







