« Gij zijt geborgen in Gods lommer en onder Zijn
almachtige hand.» (naar Ps. 90)

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ALFONS BAESKENS

echtgenoot van Mevrouw Anna DE VOS

geboren te Nederbrakel, 23 augustus 1885 en, gesterkt
metde HH. Sacramenten der stervenden en de Pauselijke
Zegen «in articulo mortis », in de Heer ontslapen te
Ronse, 30 september 1940.

Erelid van de bond van het H. Hart.

Als een rijpe vrucht heeft de Heer hem geplukt.
Niemand, tenzij God, wist hoe rijp en volkomen zijn
leven was, en daarom ook had niemand vermoed dat
God het zou binnen halen naar Zijn hemelse bergplaats.

Gods wegen zijn wonder en steeds loopt de mens waar
God hem zoekt. Maar als de strijd is gestreden en het
lijden is geleden, wordt het, voor de trouwe dienaar,
een vreugde zonder grens God te ontmoeten en in te
gaan in Zijn geluk en vrede.

Aan elk hemelvaren echter zit een pijn vast omdat de
weg hier op aarde loopt over scheiding en dood, en dat
alwie voor God poogt te leven ook een vriend en wel-
doener wordt van zijn medemensen. Alfons was een
trouw dienaar van de Heer, in eenvoud en stilte. Hij
was een wijs, vieedzaam, vriendelijk en gedienstig man.
Zijn heengaan laat 'n leemte en ‘n spijt, maar naar Uw
voorbeeld, o Heer, en naar zijn levenswijze bidden wij
U na: «Vader, Uw wil geschiede op aarde als in de
hemel.»

Dierbare echtgenote, samen waren wij gelukkig en
het scheiden zal hard zijn voor u; maar wees sterk in
uw geloof en de Heer zal u bergen in Zijn goedheid.

Lieve zoon, schoondochter en kleinkinderen, gij
weet dat mijn geluk door het uwe werd gevoed; dat
ik alles voor u over had. Het was de rijke vreugde
van mijn oude levensdagen nog mogen mee te helpen
aan uw schoon en openbloeiend familieleven. 'k Dank
u om alles en moge de Heer u in Zijn liefde en vrede
bewaren. Blijft een steun voor moeder ook nu. Dat de
Heer u beware en tot weerziens in de eeuwige vreugde
van de hemel.

H. Hart van Jezus wees hem genadig.

Hij ruste in vrede.

Mevrouw Alfons BAESKENS, geboren Anna DE VOS,
De Heer en Mevrouw Denis BAESKENS - BOGAERTS,
De jonge Heer Boudewijn BAESKENS,

De jonge Juffer Bea BAESKENS,

De jonge Heer Bart BAESKENS,

De jonge Juffer Bibi BAESKENS,

De familien BAESKENS, DE VOS, HAEGEMAN en
ROELANDT,

gevoelig aan Uw blijk van deelneming
in hun pijnlijken rouw, bieden UEd.
hun innigen dank.
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