Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap
dat zal 'n droom zijn (ps 126)

Dankbare herinnering aan

MEVROUW

ANNA BAUWENS

weduwe van de Heer Remi GERMYNS

Ze werd geboren te Schorisse op 27 juli 1902
en ging van ons heen te Oudenaarde op 24 april 1994.

Zij was lid van K.B.G. Schorisse - Maarke-Kerkem

Het is niet waar
dat wat voorbij is
voor niets heeft geteld:
het is niet waar
dat de dood 'n zon is zonder licht;
niet waar dat de mens
een wezen is, zonder zin
en al zijn doen en laten vergeefs.
Marnix Van Gavere

Nu wij tante voorgoed moeten afstaan;

herinneren wij ons dankbaar de zorg

en de genegenheid, die wij allen steeds van haar
mochten ondervinden; de gezellige uren,

die wij in haar huisje doorbrachten;

de koffie stond steeds klaar,

wij waren altijd verwacht...

Zij leefde met ons mee in lief en leed

en onze zorgen waren ook de hare.

Met pijn in het hart, vertrouwen wij haar nu toe,
aan de aarde, ""aan de handen van de Levende God™’
en geloven dat zij mag binnengaan

in de eeuwige vreugde,

die God heeft belooft aan wie Hem liefhebben.

De familie dankt oprecht
voor uw gebed en uw aanwezigheid

BAUWENS-VAN HUFFEL en GERMYNS-MENAU

Drukk. Botteldoorn - Maarkedal
Begraf. D'Hondt - Oudenaarde




